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Ağustos 1979 


nik SEEN BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 509 KURUŞ Paris ve 


Yeşilçam 
(istanbul) 


vatandasın önüne bir kale gibi dikilen gümrükleri buz gibi eiitenler, 


Ti 

O DT U d e a SI la n m E e aralar ei lüks otelleri kapatanlar, Londra'da 

n" vu villalar alanlar ve İsviçre bankalarına Türkiye'den para taşıyanlar... 
panoda “yaptığımız 

p P düz üdür” denli ai : Yakında AYDINLIK” ta 


gözaltına alınan işçiler serbest Marcina od 


İstanbul Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Kotil: 


Nereden para alabiliriz diye düşünüyoruz 


r 


bırakıldı 


Adana BOSSA-I Fabrikasında 9 


Ağustos günü güvenlik kuvvetleri tara viini $ ” . 
fından gözaltına alınan 850 civarındaki Li o Bu kavga, merkezi işçi ilk sorgularından sonra gruplar ha- önetimle, yerel linde serbest bırakıldılar. Fabrika pazar y "Y 


tesi gününe kadar kapalı kalacak. yönetim arasındaki 
761 işçinin gözaltına alınmasından i s 
sonra sabah vardiyasında işbaşına gelen yetki kavgasıdır 


işçilere işveren tarafından bir duyuru dağıtıldı. Duyuruda direniş kanunsuz 


©” Belediye Gelirleri Yasası, ihtiyacı 


(Devamı sa.7, sü.8'de) 


s İGD” liler, İstiklal Marşını karşılayacak şekilde söyletmemek için Atatürk çıkarılmalıdır” 


Eğitim Enstitüsündealdıkları 


i ©” Belediyeler, kaynak kararı uygulayamadılar 5 — ei 


z" yaratan üretici ©CHP Gençlik Kolları Başkanı: kuruluşlar haline “Ulusal birliğimizin simgelerine getirilmelidir” 


karşı işlenen suçları affetmeyeceğiz” 


CC A.SAYFAMIZDA O) 


ANKARA (ÖZEL) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin açılış günü, bir grubun İstiklal Marşını söylemeyi reddederek yerinden kalkmaması olayına tepkiler sürerken, ODTÜ' de çeşitli gruplar olayla ilgili görüşle rini anlatan panolar astılar. 

"İlerici Gençler" imzasiyla bir pano asan İGD, İstiklal Marşına yapılan saygısizlığı savunarak , marşin söylenmesini burjuva kuyrukçuluğu olarak nitelendirdi 


CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Hasan Belovacıklı da bir açıklama yaparak, İstiklal Marşına saygısızlık yapanla 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Bucak:” Başbakan, Apoculara karşı 
Afgan gerillalarıTareki'ye karşı | alınan önlemleri 


yeni bir harekat başlatıyor SİKLİ 


ANKARA(AA) 
AP Urfa Milletvekili Mehmet Celal 


Moskova'ya ve onun işbirlik çilerine karşı savaşan Afgan gerillaları bir eğitim sırasında 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İSLAMADAB hafta sonunda, Kabil'deki Bala-Hisar kıslasında Taraki Bucak, Başbakana gönderdiği telgrafta 1977 seçimlerinde AP milletvekili aday adayı olan Hikmet Savatlı, ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Afganistan'da Müslüman gerillalarla, gerillaları destek- yönetimine muhalif askerlerle, Taraki'yi destekleyen as- Apoculara karşı alınacak olan önlemle- Başkcnı iken Demi. ei le birlikte görülüyor. 
leyen askerlerin, Moskova yanlısı Taraki yönetimine karşı kerler arasında olmuştu.  Çarpışmalarda 500'den fazla rin TRT'den halka duyurulmasını istedi . a 5 
daha geniş ve büyük çaplı bir harekat başlatma hazırlığı ölü, 800'e yakın yaralı olduğu bildiril. Celal Bucak, "yapılan saldırılar karşılık- N 15 milyonluk ilaç depolayan Hikmet Savatlı aranıyor içinde oldukları bildirildi. Bu arada hükümetin gerilla mücadelesini *'bastırmak" sız kalınca, devlet düşmanları daha da N Şimdiye kadar en büyük çarpışmalardan biri, geçen azmışlardır"'dedi 


(Devamı Sa. 7; Sü: 1'de) 


Bir süre önce Apocuların silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan Bucak telgrafında, saldırının yalnızca kendisine yönelik olmadığını kaydederek, Mülkiye Müfettişine Urfa Valisine ve Siverek Ağır Ceza Heyetini de daha önce saldırılar yöneltildiğini hatırlattı 


(Devamı sa.7, sü.10'da! 
Suruç” ta 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ilaç stokçuluğunun 


altından Çukobirlik eski ryan Başkanı çıktı Kemal Ilıcak, 


Pilde karbon kağıdını (ers koyan odacının kolunu kirdilar : | AK X © Savatlı Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkanıyken iflas Lockheed rüşvet Mm edeceğini bildiği halde f 


A 


a 


a 


| @ Şef Nazım Alacamlı REN poce Boruc il ag 


P Fotoğrafı 5 y | odacıya, "sikayette Bü ve koluna kadas da, çesinin "Koran" mevkiin de Suriye'den Türkiye' 


bulunmasının kendisinin "tlen Necdet Çeviker. ve geçen bir grup kaçakaleyhine olacağını” çı ile jandarmalar ara- 


sında çıkan silahlı çatış- 


ZI 


bir fabrikaya 80 milyon 


İki yazara liralık pamuk satmış olayı ile ilgisi 


söyledi . mada milyonlarca liralık o Savatlı nın olm hi) © Mem-Der TIREBOLU” DA Knl li ii kcal sorular... Çukobirlik” in ürettiği adığını 


e ; 6 7 
Olayları işine geldiği gibi çekiştirmek yağı tüketici Yetime açıkladı 


$ y H çı Yİ ş PE V 

Ankara’ da, PTT' de Bİ R KAHVE Suruç 123. Seyyar ve bir yönünü ön plana çıkararak çarpıt- / aracıya sattığı mak.. Bu siyaset hayatımızda çok rast- i - 


sürdürülen i alın Binbaşı Terk soruşturmada YAYLI M ATEŞİ NE Özdemir'in iddiasına çö. 
mara ask, PODE OE a oaa eate 


yapıldığını açıkladı 5 YARALI kaçakçı kafilesi jandar manın . "dur" ihtarına 


"a 


e 
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S 4 5 pe Tercüman Gazetesi sahibi lanan bir yöntemdir İstiklal Marşma soyleniyor gazetemize bir açıklama gön Saygısızlık" olayını da bu yöntemlerle yo- dererek, Lockheed ri rumlayanlar var. 


n ile ilgisi olmadığını E ODTÜ'deki olayın oluş biçimi şöyle- cak'ın açıklaması şöyle 


ADANA (ÖZEL) 
Adana'da yapılan operasyonlar sonunda ele ge- 


dir: İstiklal Marşı çalınırken bir grup a i > i "Gazetenizin 7.8.1979 ta- i a ri ya çirilen 15 milyon lira tu- F > 5 z ` İSTANBUL. (ÖZEL) otomatik silahlarla kar ğa kalkmamış, bazıları ise ayağa kalkan- U tarındaki ilacı stok ettiği er alem yemi İstanbul PTT Bölge ©Balıkesir'd sılık verince çatışma çık- ları oturtmaya calışmıştır. Daha sonra, bu A belirlenen kisilerden biri- i PR a arak YE ine 

Başmüdürlüğünde çalı- d a ıkesir de tı. İki saat kadar sürdüğü kişiler hep bir ağızdan “Enternasyonal N nin ÇUKOBİRLİK eski BE LGELERİ ; i7 ii şan odacı Reşal Aygen, bir kahve tarandı bildirilen çatışma sıra- Marşı"'nı söylemişlerdir. Wİ Yönetim Kurulu Başkanı RİLDİ” başlıklı bir haber yakarbon kagidi ters tak- “Sip sında kaçakçılar Suriye" Olay, esas yönüyle ulusal değerlere ve N Hikmet Savatlı olduğu yinlarimıştır. Haberin “KİM. 
tdı için bir memur tara- | & Kayas'tabirbanlivö den Türkiye'ye soktukla- bağımsızlığımıza yönelik bir saygısızlıktır. N belirlendi. Savatlı'nın gü- LER RÜŞVET ALDI" arabaş- e üldü olu ken le birotobüs rı 33 ek Gia Böyle bir saygısızlığa alet edilmeye ça- bi Gi tarafın- lığı altındaki bölümünde bazı eşyayı olay yerinde bı- lışıldığı ve versiz bi 2 z ii N an arandığı bildirildi. leri dytalarkemi Bakim i İSTANBUL'DAKİ rakarak tekrar Suriye'ye Şidığ, yersiz bir şekilde söylendiği N öte; yandan Savati isimleri sıralarken benim ismi 


N ) saldırıya uğradı ; için "Entemasyonal Marşı"'na da saygısız- o “N Me kli me de yer vermiş bulunuyor OLAY NASIL GELİŞTİ g kaçmayı, başardılar. Ça lık yapılmıştır. Yani hem KEE be, N enin seui soiz punua 


İstanbul PTT Bölge © Konya'da bir avukat Prene Sinir Mialo ğımsızlık ülküleri, hem de dünya halkları- N EN AIE EN A kida Alanın; gag 

Başmüdürlüğünde çalışan dövülerek ağır Önkartal adlı şahıslar ya- nın dayanışması hedef alınmıştır. ÇUKOBİRLİK yöne e niş a arni daodacı Reşat Aygen fazla kaleli | ticiliği yaptığı dönemde ET m er Sal iğ e 

ZE a M RİNE E - P alıştığı. sürelere ait ek yaralandı Çatışmadan sonra ka- (Devamı 2.7, sü.6 da) . Hikmet Savatlı'nın, iflas 1 de Ti SAP i San Odacı Reşal Aygen,işlen alılmaktan kork luğu için mesaisini almak için İdari şakçıların beraberinde N A N edeceğini bildiği halde edi Ki le Dgan: a D yola şikayette hulunmadı. Karbon kağıdını ters koy- Büroya fişlerini imzalat- e YT mi götürdükleri kaçak eş- AN ydınlık N Milli Mensucat adlı fabri da “ek el a al duğu için kolu kırılan 'odacı çocuğuyla birlikte gö maya gitti, Karbon kağı- Å, SAYFAMIZDA yanın da Koran köyünde NU x KW MM Ba Dİ kaya 80 milyon liralık iddia sahip SA AMR MN 

rülüyor (Wevamı Sa. 7; Sü: 3'te) ele geçirildiği bildirildi. NN (Devamı sa. /, sü.5 de) ; e 


HALKIMIZA RAPOR 


Gazetemiz, bilinmeyen olayların üzerine gitme, halkı bilgi sahibi yapma geleneğini sürdürüyor. Sekizinci sayfamızda yayınlanan "Teşkilat" başlıklı dizimiz bunun bir örneğiydi. Bu dizide, istihbarat sömürüsünün nasıl siyasal denetim noktasına kadar vardığını, kendi gücüne güven meyen bir ülkenin, ne kadar içler acısı bir duruma düştüğünü vurgu- 


lamaya çalıştık. 


Bir ülke için, hele o ülke ağır ve yakın tehditler altındaysa istihbarat çalışmasının ne denli önemli olduğu açıktır. Ama bu faaliyet başka bir büyük devletin patronluğu altında yürütülüyorsa, ülke için yarar değil zarar getirir. Bağımlılık ilişkileri ve .halki, kontrol etme temelinde kurulmuş istihbarat örgütleri, derin bir çürüme ve yozlaş-Çıkar yol, ülke güvenliği ve demokrasi için tehlikeli bir noktaya varmış olan böylesi enkazların varlığına son vermek, ülkenin gerçek çıkarlarına hizmet edecek örgütler kurmaktır, İstihbayabancı sızmalardan 


ma içine düşerler. 


rat örgütleri 


let terörü, devlet desteğinde terör ve gayri-resmi terör yöntemlerini, bunların hangi ilkelere dayandığını okuyucularımıza ulaştırarak, barış ve huzur isteyen halkımızın düşman larını daha yakından tanımasını sağlamaya çalıştık. Galula hın yöntemleri emperyalist yöntemlerdir. Hem CİA hın, hem de KGB hin benimsediği bu yöntemler, bugün yurdumuz 


da geniş olarak uygulanmaktadır. 


arınmış olmalı ve demokratik yön- 


temler 


bize. 


İkinci olarak ele aldığımız konu, “CİA nın Anarşi Teorisi 'ydi.Anarşik olayların özellikle son birkaç yılda büyük boyutlara ulaştığı bilinen bir konudur. Anarşiyi yaratan mihraklar da az çok bilinmektedir. Okuyucularımızın bu konudaki gelişmelere daha derin bir açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla, evrensel terörizmin bazı kurallarını kontrgerilla uzmanı bir yazarın ağzından vermeyi yararlı gördük. Dev- 


kullanmalıdır. 
böyle bir amacın gerçekleşmesine bir parça hizmet ettiyse ne mutlu 


Yayınımız, 


ailesinde 


Bunların bağlı bulunduğu strateji ve modellerin bilinmesi, anarşiye, karşı mücadeleye güç verecektir. 


önümüzdeki günlerde ise, yurdumuzda yıllardır kanayan bir yaraya "Mafia Olayı"na parmak basacağız. 
Bu konudaki araştırmamız daha başlangıç safhasındadır. İlk aşamada, sinema dünyasının emekçilerini sömüren, bu alanda elde ettiği im kanlarla devlet aleyhine yolsuzluklara girişen bir çeteyi tanıtacağız. 
Yayınımız ilerledikçe, bir ahtapotün kolları gibi Türkiye'yi saran vurguncular hakkında sizleri oldukça aydınlatabileceğimizi sanıyoruz. 


** * 


Geçtiğimiz hafta içinde spor sayfamızda yeni bir yazarımızla tanıştınız. 40 yıl öncesinin tanınmış futbolcusu, milli takım oyuncusu Musa Sezer (Doktor) artık Aydınlık yer alıyor. 
"Spor ve Olaylar " başlıklı köşesin- de güncel spor olaylarının yorumlarını, kitle sporu ve önce dostluk anlayışının ürünlerini bulacaksınız 


Doktor un 


Aydınlık, yeni yayın dönemine daha güçlü, daha etkili olarak girecektir. Bütün okuyucularımıza mutluluk dolu günler dileriz. 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


«BİZ: BEKÇİLER HERYERDE BİR KENARA ITİLİYORUZ 


Bizlerin başlıca önemli sorunları şunlardır: 

Bütün teşkilat arasında en rezil bizleriz ve İçel Emniyet Teşkilatında. bizlerin bu sene verilmesi gereken yazlık elbiselerimiz ve ayakkabılarımız, kravatımız, gömleğimiz verilmemiştir. Silahlarımız çalışmayacak durumdadır, mermimiz yoktur. Bunu yetkililere söylediğimiz zaman, mermi yok, başka silah da yok, idare edin diyorlar. Bizler gece bekçisi olarak en önemli yerlere gönderiliyoruz ki, can emniyeti bakımından önemlidir. Bu durum kar- 


şısında biz emniyet bekçisi olarak vatandaşın malını, ırzını, canını nasıl koruyabiliriz? Elbiselerimiz yırtık, toplum içine çıkamıyoruz. Bir 


çift ayakkabı alacak ol- ` 


sak,bin liradan aşağı degil. Zaten aldığımız ne ki? 

Emniyet bekçileri olarak, bizim hafta iznimiz önceden iki gündü, şimdi ise az bir ücret vererek, hafta iznimizi de bir güne düşürdüler. 
Biz de İçel Emniyet bekçileri olarak bir avukat temin ettik ve zor koşullar altında dava açtık. 
Bizim derdimize hiçbir 


DEVREK — ZONGULDAK 


Köy halkı olarak dişimizden, tırnağımızdan artırmıştık 


6 sene önce köyümüz 
aydınlansın diye yetkililere verdiğimiz 
100 bin lira ne oldu? 


Bizler Devrek Sabunlar köylüleri olarak durumumuzu ilgililere duyurmak istiyoruz. 

1950 yılından bu yana yol ve elektrik sorunumuz hâlâ çözülmedi. Politikacılar seçimden seçime köyümüze geliyorlar, süslü püslü laflar edip söz veriyorlar. Fakat oylarımızı aldıktan sonra unutuyorlar. Biz bu sorunlarımızı kendimiz halletmek istiyoruz ama hepsine gücümüz yetmiyor. Şimdiki yolumuzu kendi gücümüzle yaptık.Elektrik içinköy payı olarak yemedik içmedik, dişimizden tırnağımızdan artırdık, 6 sene oldu, 100 bin lira yatırdık. Paramızın ne olduğunu da bilmiyoruz. Her sene plana alındı diyorlar, bizi uyutuyorlar. İlgilileri defalarca uyardık, gazetelere yazdık. Hiç ses yok. Bizler her ay hayatımızı ortaya koyup Zonguldak Madenlerinde karanlıklarda çalışıyoruz. 
Hiç değilse köyümüzde aydınlanmak istiyoruz. Bütün fedakarlığımıza rağmen bizi köyümüzde de karanlıkta bırakıyorlar. 

AP'lisi, MSP'lisi bütün köy, son seçimlerde bu işi Ecevit yapar dedik, onu destekledik. 
Ama şimdi güvendiğimiz dağlara kar yağdığını görüyoruz. CHP Devrek İlçe Başkanı son zamanlarda yüzümüze bile bakmıyor. Halbuki isterse bize bu konuda önderlik edebilir. 


Sabunlar Köyü Halkından 


Eye Pirpir, 


ursun Pirpir 


abri İnan, Hikmet Porsuk Hasan Pirpir, Ahmet Cinköse 


Sabri 


urt, Yakup Budak 


kimse el üzatmıyor. Kendi kaderimizle geçinip gidiyoruz. Bizim içel Ermiyeti olarak bir kooperatifimiz vardı. Bizlerin bütün ihtiyacını karşılamak için kurulmuştu. Oysa bizler kantinden birşey almak istediğimizde adeta kovuluyoruz. Bizler “İçel Emniyet bekçileri »değil miyiz? Aynı çatının altında çalışmıyor muyuz? Bizler, nereye gitsek bir kenara itiliyoruz. 
En zor görevlerde bize yükleniyor. 

Bir de polislerle aramızda şöyle anlaşmazlıklar çıkıyor. Bizim başımıza daha okuldan yeni çıkmış bir polisi veriyorlar. Biz gece vazifeye çıktığımızda, bu polis arkamızdan geliyor, bekledigimiz yerden ayrılmış olsak, rapor tutuyorlar. Peki bir olay olunca biz ne 


SİVAS 


FİKİR MEYDANI 


Hi" en önemli sorunlarından birisi de hiç kuşkusuz yakacak sorunudur. 
Özellikle kış aylarında halkımızın ısınma sorunu üzerine günlük gazetelerde, radyo ve televizyonda birçok habere rastlanır. 
Hemen bütün hakim sınıf partilerinin sözcüleri ve genel olarak devlet yöneticileri bu konu ile ilgili demeçlerle halkı avutma- ya çalışırlar. Yaz başlarından itibaren de konu yavaş yavaş unutulur. Bir daha ki kış dönemine kadar yakacak sorunu gündeme gelmez. 

Bizler bu konunun tartışılmasını ve halk yararına çözümler bulunmasını istiyoruz. Yakacak konusunda ileri sürülen bütün görüşleri dikkatle ele almak ve bunları halkımızın taleplerine uygunluğu açısından eleştirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bugün bir çok kişi ve örgüt yakacak sorununu ele alıp çoğu zaman çözümler de ileri sürmektedirler. 
Bütün bu görüşlerin ortak noktası odun ve tezeğin tüketimini azaltıcı tedbirler önermektir. Ancak bir çoğu için rahatlıkla söyleyebiliriz ki; kendi kaynaklarımıza güvenmek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için acil ve hemen uygulanabilir (o çözümler önerilmemektedir. 

Bu yazımızda ele aldığımız rakamlar ve yararlandığımız kaynaklar yeni ve bulunmaz değildir. 
Ancak bizim yapmaya çalıştığımız, çözüm yolları konusunda Türkiye gerçeklerini bütün katı- 


yapacağız? Elli metre ayrılsak, biz seni aradık, bulamadık, diyorlar, rapor tutuyorlar. Üstlerimize durumu izah ettiğimizde, polis sizin amiriniz diyorlar. Böyle adaletsizlik olur mu? Bu durum karşısında bizler ne yapacağız? Bütün yetkililere sesleniyoruz. Ne olursunuz bizim de sorunumuza ortak olun ve ilgilenin. Bize de bir yol gösterin. 

Bizimle aynı işi gören polis memurları 20 yılda emekli oluyor, emniyet bekçileri niye 25 yılda emekli oluyor? En çok vazife yapan biziz. Bütün emniyet bekçileri sefil ve ızdırap içindeler. 


İçel Emniyet Bekçilerinden 


15 kişilik bir grup. 


TRAKTÖR SORUNUNUN ÇöZüMü HEP ASKIDA KALIYOR 


Bir tarım ülkesi olan ülkemizde traktör meselesi de gittikçe çıkmaza giriyor. Traktörün ithal ve satışı devlet eli ile olacakmış. Siyasilerde hemen bir çığlık başladı. Yok, bu iş yürümezmiş! Niye? Aslında. bu siyasi partilerin bağırtıları, aracı ve tefecilerin sesinin bir yansımasıdır. Her şeyi çözdük de sanki traktörü kimin satacağı meselesi kaldı. Bu beyler belimizi büken ben- 


zin, mazot ve yedek parça meselesini 


görmüyorlar 


mı? Görürler ama işin o yanı onları ilgilendirmez: 

Gelelim soruna. Bir tarım ülkesi olan ülkemizde 1923'ten bu yana kaç adım atıldı? Diyeceksiniz ki toprak meselesi çözüldü mü ki bu da çözülsün. Yedek parçalar ateş pahası. Gittikçe de pahalanıyor. Mazot da öyle. Tabii bulunursa. Fiyat artışları dörtnala, taban fiyatlar kaplumbağa hızı ile. 12 ay çalış, didin, borcu öde, kazandığını mazot, parçaya yatır. Elde var sıfır, Traktörün elliye yakın çeşidi var, hiç biri de ülke standartlarına uygun değil. Parçalar dışarıdan ithal, modern tarıma eğilmek, sorunu çözmek yerine sorunu çıkmaza sokmak için alabildiğine mücadele 


var. 


Bankanın verdiği yetersiz kredi zorunlu olarak bizi Mizcilere itti. Yüksek faizle aldığımız borcu ödeyene kadar danası, anasını geçti. Yenilemeye soktuk traktörü, yine borçlandık. Bir zaman lastik peşinde koşturup onu karaborsadan aldık. Şimdi onu da yenileyeceğiz. Senede en az dört kez tamirciye gidiyoruz. 
Bir civata takmak 70 lira. Eğer parça kırıldıysa hak 


getire, olmadı 


parça peşinde. 


Şimdi de mazot 


kuyruklarında. Eğer bulamazsan karaborsadan almaya mecbursun. Çünkü hasat zamanı. Sanki traktörü biz kendimiz için değil, bu beyler için aldık. Tüm kazancı beylere kuzu kuzu yatır. 


Celal Özcan 


YAKACAK SORUNU 


Temel N. Yılmaz 


Orman Yüksek Mühendisi 


lığı ile kavramak, kendi arzu ve taleplerimizi halkın talepleri yerine koyma yanlışlığına düşmemek, kısaca romantizm- den uzak durmaktır. 

Yakacak sorunu özünde bir enerji sorunudur. 
Bu açıdan yurdumuzun enerji kaynakları ve izlenen enerji politikasını incelemeden ,yakacak sorunu konusunda berrak görüşlere sahip olmamız imkansızdır. Ancak genel anlamda enerji sorunu bir uzmanlık konusudur. Biz yazımızda derlediğimiz bazı bilgileri vermek ve bunlardan sonuçlar çıkartmak zorundayız. 

Odun ve tezek konusunu ileride incelemek üzere önce genel enerji durumumuz konusunda bazı bilgiler verelim. 

Uzmanlar enerjiyi; 

1. Ticari enerji türleri, 

2. Ticari olmayan ener. 
ji türleri olarak iki elde ediliş şekilleri itibarıyle de, 

1. Birincil, 

2. İkincil, enerji olarak iki kısma ayırmaktadırlar. Bu deyimler şu enerji türlerini kapsar. 

Ticari ve birincil enerji türleri; Taşkömürü, linyit, petrol ve ürünleri, bir de hidrolik enerjidir. Ticari ve ikincil enerji türleri ise, yurdumuz için elektrik, kok ve havagazıdır. Ticari olmayan ama birincil enerji türleri ise odun ve tezektir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz enerji türleri dışında jeotermal, nükleer ve güneş enerjisi de uzmanların çeşitli yerlerde dikkate aldıkları enerji türleridir. Bu enerji türlerinin özellikle jeotermal ve güneş enerjisinin uzun bir dönem içinde hayata geçirilmesi yurdumuz için mümkün görülmemektedir. 

Şimdi taşkömüründen başlayarak enerji kaynaklarımızın durumuna kısaca bir göz atalım; Türkiye taşkömürü 

bakımından uzun 

süre kendine yeterli kaynaklara sahiptir 

Yurdumuzda  taşkömürü Zonguldak İli yöremizde bulunmaktadır. Buradaki taşkömürü rezervi 10 bin km2lik bir alana yayılmış durumdadır. Miktar olarak ise; 

Görünür: 200 milyon ton 

Muhtemel:262 milyon ton 

Mümkün: 892 milyon ton olarak belirlenmektedir. 

Yani toplam taşkömürü rezervimiz 1.3 milyar ton kadardır. Bu miktar dünya durumuna göre yüksek olmamakla birlikte yurdumuz için uzun bir süre yeterli kaynağa sahip olduğumuz görülmektedir. Bu kaynaklarımız tükendiğinde yerine yenisi gelmeyecektir. 
Mevcut rezerv yalnızca tüketime arzedilmiş bir durumdadır. Bu açıdan da iyi bir teknoloji ile ve rasyonel bir biçimde işletilmelidir. 

Türkiye'de taşkömürü bir devlet kurumu olan T. K. İ. (Türkiye Kömür İşletmeleri) (| tarafından işletilmektedir. 1974 yılında yapılan taşkömürü üretimi 8,6 milyon ton civarındadır. 

Taşkömürü , sanayileşme çabasındaki ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Çünkü demirçelik endüstrisinin temel hammaddesi durumundadır. Ancak yurdumuzda 
taşkömürünün yüzde 45 
kadarı metalürjik amaçlarla kullanılmaktadır. 
Geri kalan yüzde 55 ka dar kısmı ise elektrik üretimi ve pek az oranda da havagazı elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bugün toplam termik elektrik üretiminin yüzde yirmisini oluşturan Çatalağzı ve Silahtarağa termik santralleri esas olarak kömür kullanmaktadırlar. Taş- 


kömürü , kokun da ana maddesidir. Kok, demirçelik endüstrisinde ve havagazı fabrikalarında elde edilmektedir. Kok, ilerde de görüleceği gibi esas olarak ülkemizde metalür. 
jik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Uzmanlar, taşkömürü konusunda sinai kalkınma açısından metalürjik amaçlar dışında kullanmanın asgariye indirilmesini talep etmektedirler. 
Bu konuyu iieride yine ele alacağız. 


Yurdumuz linyit bakımından varlıklı bir ülkedir 


Linyit, ısı değeri kok ve taşkömüründen daha düşük bir kömür türüdür. 
Yurdumuz linyit yatakları bakımından zengindir. 
Aşağı yukarı Ege'den, Doğu Anadolu'ya kadar birçok yerde işletilmekte olan linyit yatakları vardır. Bu bakımdan linyit ülkemizde önemle ele alınması gereken bir enerji kaynağı ve türüdür. Yur. 
dumuz linyit rezervinin, 
6 milyar ton civarında olduğu saptanmıştır. 

Yalnızca linyitin yurdumuzda rasyonel bir biçimde işletilmediğini söylemek yanlış bir tespit olmaz. Geçtiğimiz yıllarda linyit rezervinin yüzde 70 kadarını elinde bulunduran özel sektör, ömeğin 1974 yılında toplam linyit üretiminin yüzde 25'ini vermiştir. 1974 yılındaki toplam linyit üretimi 
9,8 milyon tondur. 1977 
yılında devlet üretimi 
73 milyon ton özel 
sektör üretimi ise 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıllarda devlet elindeki linyit rezervinin toplam olarak 557 
milyon ton civarında olduğu ‘belirtilmektedir. 
Bu durumda özellikle özel sektörün linyit rezervlerini rasyonel bir biçimde işletmediği açıkça görülmektedir. Ancak bu sorunun devletçilikle çö-Zimünü önerirken de: devletin sınıf Karakterini gözden uzak tutmamak gerekir. Yapılması gereken genel enerji politikası içinde linyiti mümkün olduğu kadar en rasyonel biçimde üretmek ve üretimi çoğaltmaktır. Başka yol olmadığını, bunun dışındaki yolların yurdumuzu dışa bağımlılıktan kurtaramayacağını göster. 
mektedir. 


Enerjide dışa bağımlılık: 


Petrol sorunu 1960" lardan bu yana gündemdedir ve o yıllardan bu yana bu konuda çeşitli mücadeleler verilmiştir. 

Yurdumuz petrol varlığı bakımından bugünkü envanter sonuçlarına göre orta ve yoksul ülkeler kategorisi içinde ele alınmaktadır. Bu bakımdan petrol politikası ancak en rasyonel kullanım, en rasyonel işletme ve endüstri nin petrole vazgeçilmez ihtiyacı olan kesimleri dışında petrolü asgari tüket me yolu biçiminde özetlenen bir şekilde olmalıdır. Oysa yurdumuzda bugüne kadar izlenen politikanın bununla bir ilgisi yoktur. 


Yurdumuzda ham petrol üretimi 1955'lerden beri yapılmaktadır. 
TPAO'nun aynı yıl içerisinde ürettiği ham petrol 178.596 tondur. Batman Rafinerisi çalışmaya başlayınca bu miktar 
1956 yılnda 305616 
tona yükselmiştir. Böylece ilk kez petrol ürünleri yerine ham petrol ithal etmeye başladığımız görülmektedir. 1960'lardan itibaren yerli ham petrol üretiminde periyodik bir çoğalma ve yerli üretimin yurt ıçi ham petrol tüketimindeki payında bir artma gözlenir. Bu durum 1969 yılına kadar sürmüştür. 1969 yılında üretilen yerli ham petrol 3.547.439 ton olarak ger- 


çekleşir. Aynı yıl ithal edilen ham petrol ise 2. 
938.594 tondur. Yerli tüketimin yüzde 55'i yerli üretimden karşılanmaktadır. 1969 sonrası yıllarda bu oranlar tersine dönmeye başlamıştır. 1972 


yılında yerli (o üretim 3.350.000 ton olmasına karşılık yerli üretimin 


yurtiçi ham petrol tüketimindeki payı yüzde 34'e düşmüştür. 1972 yılında ham petrol ithalatı 
için ödenen döviz 143 
milyon dolardır. Aynı yıl toplam ithalata ödenen döviz ise 370 milyon dolardır, Görüldüğü gibi ithalata ödenen dövizin yüzde 40 kadar kısmını petrol alıp götürmüştür. 
1974 yılında ise ham petrol ithali için ödenen döviz,toplam ithalat için ödenen dövizin yüzde 30'u olmuştur ve 700 milyon dolar ya da 10 milyar TL olarak (gerçekleşmiştir. 
Başka bir ifade ile söylersek, ham petrol ithalatı için ödenen döviz ana ihraç mallarımız olan tarımsal ürünlerden sağlanan dövizi götürmektedir. 


Türkiye'nin petrol tüketimi sınai gelişmenin sağlıksız olduğunu da göstermektedir. Geri bir tarım ülkesi olan yurdumuzda petrol kaynaklarımızın durumu ortada iken, esas olarak ithal yoluyla sağlanacak bir enerji kaynağının birincil duduruma gelmesi dışa bağım. 
lığı arttırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. 

Gerçekten de Türkiye enerji tüketimi içerisinde petrol ürünlerinin öranı yüzde 50'ye yakındır. 
Bunun içerisinde yerli petrol üretiminin payı ise oldukça düşüktür. Emperyalist petrol tekelleri bir yandan yurdumuz petrol kaynaklarını _ işletirken bir yandan da ham petrol ithalini ellerinde tutmaktadırlar, 6326 sayılı Petrol Yasası özünde ve sözünde emperyalist o tekellerin petrol konusundaki sömürüsünü meşrulaştırmak: tadır. 


Öte yandan emperyalist petrol tekelleri yurdumuzdaki sondaj çalışmalarını da aksatmaktadırlar. Uzun süre kamuoyunda sözü edilen bir gerçek ,yabancı petrol şirketlerinin sondaj çalışmalarında petrolü bulma- ya değil bulmamaya çalıştıkları ve petrol bulunan kuyuları "petrol yok" gerekçesiyle kapattıklarıdır. Çünkü ithal malı petrol, tekellerin ekonomik sömürü kaynakları olduğu gibi aynı zamanda siyasal baskı aracı da olmaktadır. 


Türkiye'nin petrol politikası, endüstrinin vazgeçilmez hammadde olarak petrole ihtiyaç duyduğu alanların dışında, petrol itüketimini asgari ye indumek ve başka kaynaklara dayandırmak olmalıdır. Ancak, işbirlikçi burjuvazi petrol politikasını emperyalist tekellerin dikte ettirdiği biçimde saptamıştır. 


Aynı zamanda ülkemiz, petrol politikasını saptarken Üçüncü Dünya ülkeleri ile dostluk ve işbirliği temelinde çözümler aramalıdır. Yani zorunlu olan petrol ithalatımız, Üçüncü Dünya Ülkelerinden yapılmalıdır. 
Bugün dünyamızda petrol üreticisi Üçüncü Dünya ülkeleri emperyalist tekel lere karşı zorlu bir mücadele vermektedirler. 


Türkiye'de petrol tüketiminin önemli bir kısmı elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadı Hidrolik enerji kaynakları bakımından hatırı sayılir bir ülke olmamıza rağmen yurdumuz elektrik üretiminin yüzde 784'ü 
1974 yılında termik sant 
rallerden elde edilmekteydi. Termik santrallerin üretimi ise büyük ölçüde petrole dayanmaktadır. 
Aynı yıl içerisinde termik üretimin yüzde 58.5 


(1) 


i fuel-oil ve motorin yani petrole dayanmaktaydı. 
Günümüzde de bu oranların değiştiğini söylemek mümkün değildir. 
Bu sistemde görüldüğü gibi ham peirol ithalatı sürekli olarak artmaktadır. Bu açıdan elektrik enerjisi üretiminde başka kaynaklara dayanmak zorunludur. Ülkemiz açısından da bu önemli bir özellik taşımaktadır. 
Ham petrol ithalatını mümkün olduğu kadar azaltırken, yerli üretimi arttırmak bir zorunluluktur. Bu bakımdan bütün emperyalist petrol tekellerinin ellerindeki imtiyazlar alınmalı ve petrol konusundaki tüm ipler Türkiye'nin kendi elinde bulunmalıdır. 


Su kaynaklarımızın zenginliği bakımından 
Avrupa” da dördüncüyüz 


Ülkemiz su kaynakları bakımından iyi durumdadır. Oysa ki ekonomik olarak kullanmaya elverişli hidrolik potansiyelimizin ancak yüzde 9 kadarı kullanılmaktadır. 
1976 yılında hidrolik 
enerjinin, genel enerji tüketimi içerisindeki payı yüzde 24 kadardır. Burada özellikle elektrik üretiminde hidrolik kaynaklara dayanmak gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Böyle bir değişim hem elektrik üretiminde petrol ürünlerinin, hem de kömürün tüketilmesini azaltacaktır. Bu durum ie petrol ithalatımızı azaltacağı gibi, daha çok kömürün ısınma amacıyla tüketilmesine imkan sağlayacaktır. . 

1975 yılında Türkiye" 
de elektrik enerjisi toplam üretimin ancak yüzde 21.6'sı hidrolik kaynaklıdır. Aynı oran 1972 yılında yüzde 29.1 olarak verilmektedir. Bu da gösteriyor ki daha sonraki yıllarda da elektrik üretimin-- de hidrolik değil termik santrallere öncelik verilmiştir. DPT'nin hesaplarına göre 1987 yılında hidrolik enerji kaynaklarında üretilecek elektrik enerjisi miktarı 32200 GWH'a ulaşacak ve böylece hidrolik enerji kaynaklarının yüzde 43" ünden yararlanılmış olacaktır. Demek ki izlenecek yol kendi su kaynaklarımızın ele alınmasıyla enerji darlığını önlemeye çalışmak olmalıdır. 
Ama ileride elektrik konusunu inceleyeceğimiz zaman daha açık olarak göreceğimiz gibi ülkemiz deki iktidarlar bu yolu değil, Sovyet sosyal emperyalistlerinden elektrik ithalini yeğ tutmuşlardır. 
Böylece de bugünkü görünümü itibariyle DPT'nin hesapları temenni (!) olmaktan öte bir anlam taşımaz duruma gelmiştir. 


Kok ve havagazı enerjisi bakımından durumumuz nedir? 


Bilindiği gibi kok, taşkömüründen eide edilmektedir. Havagazı fabrikalarında ve demir-çelik endüstrisinde elde edilen kok, ısıtma değeri yüksek ikincil bir enerji kaynağıdır. Ancak ısıtma amacıyla kok tüketimi uzmanlarca akılcı bir yol sayılmamaktadır. Kokun esas olarak metalürjik amaçlarla kullanılması uygun bulunmaktadır. Gerçekten de yurdumuzda kok üretiminin büyük çoğunluğu (9688) metalürjik amaçlarla (o kullanılmaktadır. 
1972 yılı için verilen bu 
oranın bugün daha da yükselmiş olduğu söyleaebilir. 

Havagazı, esas olarak yüyük yerleşme merkezlerinde kullanılan ikincil enerji türüdür. Bugün havagazının yerini bütangaz almaktadır, Havagazı üretimi kayda değer bir artış göstermemektedir. Bütan gazise petrol rafinerilerinde elde olunan bir petrol yan ürünüdür. İsıtma amacıyla kullanılması yerli ham petrol üretimi ile sağlandığı sürece ekonomik. olarak olumludur. 

(Devam edecek) 


Sıkıysa sıktırın! 


Emrediyor IMF: 

"Önümüzdeki dönem devlet dairelerine memur almayacaksın..." 

"Başüstüne..." 

"Alanda, son derece sınırlı alacaksın..." 

“Başüstüne... 

“Devlet teşekküllerine işçi de almayacaksın.."' 

“Başüstüne...” 

"Akan da, kısıtlı sayıda alacaksın..." 

“Başüstüne...” 

IMF denilen Uluslararası Para Fonunun emirlerinin biri bitiyor, bir yenisi geliyor. 

Sanki ülkeyi IMF yönetiyor: 

"Memur maaşlarına zam yapmayacaksın..." 

“Başüstüne...” 

"“Yapsan da,sınırlı yapacaksın..." 

“Başustüne..." 

“İşçi ücretlerini de donduracaksın, artırmayacaksın..." 

"Başüstüne..." 

""Artırsan da, sınırlı artıracaksın..." 

"Başüstüne... ' 

TC hükümeti, 'kredinin"' hatırı için IMF ne derse "'başüstüne"' diyor. 

Eh hükümetin ve Türkiye'nin krediye olan gereksinimini bilen IMF de yüklendikçe yükleniyor. 

Onun getirdiği yükler de yine Türkiye emekçilerinin sırtına biniyor. 

Öyle oldukça da, emekçiler feryat ediyor: 

"N'olacak halimiz?" 

Elcevap: 

“İyi olur inşallah.. Kırkbir kere maşallah.. 
sıkın dişinizi. Sıkın kemerlerinizi..." 

Sıkıyor işçiler.. 

Sıkıyor köylüler.. 

Sıkıyor topyekün emekçiler... 

Sıka-sıka kemerlerde sıkılacak yer kalmıyor. 


Bir düşünün. 
Üç günde bir yapılan devalüasyonla, emekçinin cebindeki yüz liranın değeri on liraya düşürülüyor. 

Yani, emekçinin cebinden doksan lira bir yankesici maharetiyle çekiliveriyor. 

Enflasyon, fiyat artışları, hayat pahalılığı desen almış başını gidiyor. 

Dar ve sabit gelirlilerin sofrasındaki ekmek küçüldükçe, küçülüyor. z 

Günde üç -öğün yemek yiyebilen aileler bile, öğün sayısını ikiye hatta bire indiriyor. 

Buna rağmen uzaklardan, çok uzaklardan bir ses habire talimat veriyor: 

"Kemerleri sıkın. Sıkın.. Sıkın..." 

Sıkıyor IMF... 

#4» 

Beri yandan, işşiz veya gizli-işsiz on milyon insan inliyor: T 

niga t i 

Beri yandan, milyonlarca aç insan inliyor: "Ekmek..." 

Beri yandan; işçiler, memurlar, dar ve sabit gelirliler inliyor: 

"Zam..." 


Onların taleplerine, ülkeyi yönetenler tıpkı IMF'nin ağzıyla mukabele ediyor: 

"Biraz özveri... Az fedakarlık.. Sıkın kemerleri..." 

Behey yönetici efendi! 

Bu ülkede işçilerden, köylülerden, memurlar- dan, emekçilerden başka sıkacak yok mu kemerleri? 

Nerede bu ülkenin vergisini bile vermeyen işadamları, sanayicileri? 

Sıkıysa biraz da onlara sıktırın kemerleri.. Ne duruyorsunuz hadi. 


AYDINLIK 


LENIN aybın 


ORGUTLENME 


Genel Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sok. No:4 Cağaloğlu/lSTANBUL 


50 Lira 


SOLDAN SAĞA: 1) Yurdumuzda halen çok kullanılan, ilkel bir tarla sürme aracı: Tümör. 2) Öz olmayan - Sıtmanın diğer adı. 3) Öykü - Tersi çiğneme dişlerimiz, 4) Mü ezzinin okuduğu - Diyarbakır'm bir ilçesi - Bir hayvan. 5) Tersi iskam- 7İC//Z Ak İDİR) bilde birli - Bir harfin o- 


s7 İrlet kunuşu - Tersi kanaat. 


6) Tersi sahip, malik - Birbirine aykırı iki kısma aynlma. 7) İskambilde bir kağıt - Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluş. 8) Tersi genişlik - Sulak yerlerde yetişen, çeşitli türleri olan bir bitki - Yanları kesmeyen, düz ve ince kılıç. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Soylu Arap atı, 2) Billur süslü aydınlatma aracı - Tersi bir organımız. 3) Yarışma, yarış, 4) Belli, açık - Bir emir. 5) Tahta eşyaları parlatmaya yarar. 6) İşçi (eski dil) - Tersi bir soru eki, 
7) Kimyada Baryum'un simgesi. 8) Avcı kuş. 9) Narin, ince yapılı. 10) Paranın yarısı - Bilgin. 11) Karadenizli yurttaşlarımıza özgü bir ünlem - Şekerin kaynatılarak ağda durumuna getirilmesiyle yapılan katı şeker. , 
12) Şark müziğinde bir makam - Bir küçükbaş hayvan. 


seir. lü iler İrez! 


Siyonistlerin sürekli saldırılarından geriye kalunlur 


İsrail topçuları 


GüneyLübnan'asaldırdı 


«ABD, İsrail” in yeni yerleşim merkezi kurmasını üzüntüyle 


BEYRUT/ 
WASHİNGTON 


İsrail askeri birlikleri ve Falanjistler uzun menzilli toplarla,Güney Lübnan'daki Filistin mevzilerine karşı saldırıya geçerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni yer leşim merkezleri kurma kararını üzüntü ile karşı ladığını bildirdi. 


Güney Lübnan'daki basın kaynakları İsrail askeri birliklerinin Arnu, Jarmok ve Kafr Rihan köylerine saldırdıklarını, saldırı sırasında İsrail sa vaş uçaklarının Sur kenti üzerinde dalışlar yaptıklarını bildirdiler. 


Bu arada İsrail askeri birlikleri ile birleşen Falanjistler, BM Barış Gücü hatlarının gerisindeki Azzie Klayla köylerine sızarak bazı evleri dinamitlediler, 


ABD'NİN KAYGISI 


ABD Dışişleri Bakanlığı o sözcülerinden Jill Schuker, Kudüs yakınlarındaki Maale Adurnin yerleşme merkezinin temelinin atılmasından bir gün sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce de yeni yerleşme planlarına karşı çıktığını belirterek, "İsrail'in bu yerde yeni yerleşim merkezi kurmasını üzüntü ile karşılıyoruz" dedi. 

ABD, askeri işgal altında bulunan topraklar- da İsrail yönetiminin yeni yerleşim merkezleri kurmasının o uluslararası yasalara ve barış görüşmelerine engel olduğu görüşünü savunuyor. 


BAZI SIRLAR 


İsrail eski Başbakanı İzak Rabin, siyasi anılarını topladığı bir kitapta Ürdün Kralı Hüseyin'in 
1970 Eylül ayındaki Fi- 


listinlilere karşı savaş sırasında, İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye 


zırhlılarına karşı saldırıya geçmesini istediğini öne sürdü. 


MISIR İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ 
GÖNDERECEK 


Mısır Dışişleri Bakanı Butros Gali Sina Yarımadasının 1980 Şubatında (o boşaltılmasından sonra, ülkesinin İsrail'e bir büyükelçi atayacağını, büyükelçinin Tel-Aviv civarında yer alacağını bildirdi. 

Özerklik görüşmelerinin başarısızlıkla, sonuçlanmasının Orta Doguda barışı engelleyici olacağını söyleyen Gali, 
242 sayılı BM kararı- 
nin değiştirilemeyeceğini, ancak Filistinlilere haklarını tanıyan yeni bir kararla tamamlanabileceğini, ülkesinin Filistinlileri barış sürecine katacak her türlü karardan yana olduğunu söyledi. 


İlişkileri normalleştirdikten sonra, İsrail'espetrol satabileceklerini kaydeden Butros Gali, sınırların açılması konusunda, iki ay. önce anlaşmaya varıldığını, isteyen her İz raillinin Mısır'a gelebile- 


ceğini sözlerine ekledi. 
ARAFAT KÜBA'YA 
GİDECEK 


“El Vatan El Arap" dergisi, FKÖ lideri Yaser Arafat, eylül ayında yapılacak olan Bloksuzlar Konferansına (o katılmak için Havana'ya gideceğini yazdı. Dergi ayrıca, Arafat'ın hir Nikaragualı yetkili ile görüştüğünü ve Managua'daki İsrail Büyükelçiliğinin FKÖ bürosuna dönüşeceğini bildirdi. 


Hkn 


karşıladığını belirti 


eRabin' e göre Hüseyin, ” Kara Eylül” de İsrail” den yardım istemiş kelçi gönderecek 


@Misır, İsrail” e büyü 


@Arafat, Küba’ ya gidecek 


r- 


| ABD'de 

| 28 senatör 

| "Basra Körlezi 

Planına” 
karsı çıktı 


WASHİNGTON(AA) 

ABD Kongresinin 

28 üyesi, ABD'nin 

"petrol çıkarlarını 

korumak üzere 110 

bin kişilik vurucu 

kuvvet kurmasını 

önlemek amacıyla 

Başkan Carter'a 

başvuruda 

bulundular. 
ameli 28 
üyesi Cartâr'a 

| görüşme sırasında, 
“Böyle bir askeri 

| macera siyasetini 

| yatıştırmak için 
Kararlı bir şekilde 

| davranacağınıza 


inaniyoruz ve güveniyoruz." 
seklinde konuştular. 


p 


Doğu Almanların 


Romanya'ya kara yoluyla gitmesi yasaklandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Romanya'nın karayolu ile ülkeden geçecek tüm yabancıların satın alacakları petrolün karşılığını Avrupa ülkelerinin para birimiyle ödemeleri kararı almasından sonra Demokratik Alman Cumhuriyeti yurttaşları- nın Romanya'ya karayo- 


lu ile gitmelerini yasakla- 


dı. 


Doğu Almanya ile Romanya arasında bu konu- 


da yürütülen görüşmeler- den sonuç alınamaması üzerine, Doğu Almanya" dan Romanya'ya ancak demiryoluu ya da hava yolu ile gidilebileceği açıklandı. 


Romanya karayolu ile ülkeden geçecek yabancı turistlerin petrol alımın- da Avrupa para birimleri ile ödeme yapmalarını zorunlu kılan uygulama- dan yalnızca Çekoslovak- ya'ya ayrıcalık tanıyor. 


GIA, gazete ilanı vererek 


Birleşik 
Merkezi 


nm birçoğunun etmesi üzerine, kan basınına rek personel başladı, 
CIA'nın 


NEW YORK (AA) 
Amerika 
Haberalma örgütü (CIA), mensuplarıistifa 
Ameriilan verearamaya 


ilanlarında 


“Serüveni seven ve serüven ortamında çalışabilecek elemanların CIA 'y başvurması rica olunur" deniyor, 

CIA yetkilileri, istifa eden üyelerinin "'moralleri bozuldukları"' için istifa ettiklerini söylüyorlar. 


Carter, 1980 seçim kampanyasını 


Körez ülkeleri, 


FKÜ'yü tanırlarsa 


AET'ye uzun vadeli petrol sağlayarak 


f LONDRA 
Körfez ülkelerinin AET'ye uzun dönemde petrol 


sağlamasının, AET'nin FKÖ'yü tanımasına bağlı olduğu bildirildi. 


Arap diplomatların bildirdiğine 


göre, Körfez ülkeleri- AET 


görüşmelerinde iki tarafı temsil eden Fransa ve Kuveyt, büyük bir olasılıkla gelecek ay Paris'te bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılmasını kararlaştıracaklar. 


Batılı kaynaklar, enerji ve siyaset sorununun birlikte tartışılmasını onaylayan Fransız görüşünün, bir çok AET ülkesince benimsendiğini, ancak, İngiltere ve Hollanda gibi bazı ülkelerin görüşmeleri sadece enerji konusuyla sınirlamak istediklerini 


belirtiyorlar. 
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Gandi, yeni hükümet için 'karmakarışık' dedi 


YENİ DELHİ (THA) 

Hindistan'ın eski Başbakanı İndira Gandi, yeni hükümetle ilgili yorumunda, “Hindistan'da bundan sonraki bir kaç ay çok kritiktir, Birliği: miz bozulmadığı takdirde zafer bizim olacaktır" dedi, 


Gandi. Singhin hükümetiyle ilgili yorumunda bu hükümetin karmakarı şık bir yapıya sahip oldugunu ileri sürdü ve "Bu hükümet halkın güvenliğini garanti altına almak yerine sadece beni ceza landırmakla ilgilenmektedir'' dedi. 


Siyasal gözlemciler, 


Ze. 


EMİSİ 


KÖRLÜĞÜ 


Hürriyet gazetesi Afganistan'la ilgili röportaj dizisine "Kızıl-Yeşil Savaşı" başlığını koymuş. 

Bizim bildiğimiz, tarih boyunca Taraki gibi zalimlerin kara bayrağına karşı ayaklananlar hep kızil bayrak taşıdılar. 

Babil'de zenci köleler İran'da Babek savaşçıları, eski Çin" de Kızıl Kaş'lar, Kızil Mendiller, Alman - ya'da 16. yüzyıl köylü isyancıları, Paris Komüncüleri ve yüzyılımızda işçi sınıfı hep kızıl bayrak altında savaştı. 

Ya ( Hürriyet'in Afganistan dizisinin başlığı? Ne diyelim: Siyasi renk körlüğü. 


ÇARKÇIBASI 


Gandi'nin bu sözleriyle Singh hükümetinin ya kında düşerek, Devlet Başkanı Sanjiva Reddy' nin erken seçim çağrısın- da bulunacağını ve halkın oyunun çoğunluğunu al ması muhakkak olan Gandi'nin İndira Kongre Partisinin iktidar olacağı nı. kastetmek istediğini söylüyorlar. 


Hatırlanacağı gibi 
1977 yılında yapılan seçimlerde Gandi olağanüstü hal ilan etmişti. Bu durum halkı tedirgin etti ve Gandi halkının desteğini büyük ölçüde kaybetti. Bu durum üzerine iktidardan düşen Gandi Kongre Partisinden ayrı larak İndira Kongre Par tisini kurdu. 


Öle yandan, Hindistan'ın, geçen Ekim ayın da İngiltere'nin British Aerospace şirketiyle im zaladığı 1 milyar sterlink lik sözleşmeden 9 ay son ra, almak istediği Frans sız-İngiliz ortak yapımı "Jaguar" askeri uçağın satışını erteleyeceği sanı lyor. 


British Aerospace (Millileştirilmiş o İngiliz Havacılık Endüstrisi) Şir ketinin bir sözcüsü, bazı rüşvet iddialarının orlaya çıkmasından sonra Hindistan'ın bu siparişini gözden geçirdiğini açık ladı 


Hindistan yaptığı soz leşme ile 40 "Jaguar" us 
keri uçağı almayı ve 110 
uçağı da daha sonra al mayı tasarlıyordu 


Bu arada Hindistan Savunma Bakanı, Yeni Şaran Singh hükümeli 


nin uçakların satışıyla ilgili bir soruşturma açılmasını kararlaştırdığı yo lunda İngiliz basınında çıkan haberleri yalanladı 


OTOBÜS KAZASINDA 
30 KİŞİ ÖLDÜ 


Hindistan'da bir yolcu otobüsünün kara yolun- dan çıkarak bir nehre uçması sonucu 30 kişi boğularak öldü 


Hindistan eski 

Başbakanı 
İndira 
Gandi 


; 


~ 


İrlanda'da Katolik gençlerle polis çatıştı 


yürütecek 

kişiyi atadı WASHİNGTON (AA) 
Başkan Carter, 1980 
yılındaki başkanlık se çimleri için adaylığını koyacağını resmen açıklamamışken , siyasal danışman Tim Kraft, seçim kampanyasını yürütecek kişi olarak atandı, Tim Karft'ın atanma haberi Beyaz Saray yö- 


neticisi Hamilton Jor 

dan tarafindan duyuruldu. ` 
Jordan, Başkan Car 


ter'in gelecek yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden adaylığını koyacağını resmen ne zaman açıklayacağı hakkında henüz karar vermediğini bildirdi. 


ABD, ordu komutanlarının 
3 milden fazla 
karasularını tanımamalarını istedi 
! WASHİNGTON (AA) 


ABD deniz ve hava ordu komutanlarına yollanan bir bildiride karasularının 3 milden fazla olduğunu öne süren ülke lerin iddialarının göz önüne alınmaması istendi. 


Üç millik karasuları sınırı ABD ve 21 ülke ta fından kabul edilirken, irkiyede dahil olmak üzere 76 ülke 12 millik karasuyunu kabul ediyor Arjantin, Birmanya, Lib- ya, Filipinler ve Uruguay ise karasularının sınırını 
200 mil olarak gösleriyorlar 


Nikaragua hükümeti Somoza'yaait 
85 şirkete el koydu 


MANAGUA (AA) 

Nikaragua Geçici Hükümeti, eski Devlet Başkanı Anastasio Somoza ve yakınlarının sahip olduğu 
85 şirket ve yaklaşık 2 milyon dönüm tarlaya 

el konulduğunu açıkladı. 

Bir hükümet yetkilisi, el konulan mal varlığının değerinin 100 milyon doları aştığını bildirdi. 
Yetkili, önümüzdeki birkaç ay içinde hesap uzmanlarının incelemelerini sürdürmeleri ile 

bu rakamın 500 milyon doları bulacağını belirtti. 
Geçen ay yönetime gelen 

Ulusal Geçici Hükümeti, hem özel sektöre hem de devlet sektörüne şans tanıyan karma bir ekonomi sistemi izleyeceğini açıklamıştı. Somoza'nın kişisel malvarlığı arasında 8 milyon dönüm toprak, bir denizcilik şirketi ve ülkenin tek havayolu şirketi bulunuyor. 


HALKLARIN 
DUNYASI 


E 
-A 


ruz. 


s TS. 


Demokratik Kamboçya kuvvetleri bir sığınak yaparken. 


Vietnam Kamboçya'da yeni kayıplar verdi 


BANGKOK 

Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin son bir hafta içinde 186 Vietnamlı işgal askerini öldürdü: günü belirtti 

Radyo ayrıca çok sayıda askeri aracın tahrip edildiğini ve silahların ele geçtiğini bildirdi. 

Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu haberinde, ülkenin bazı bölgelerinde halkın Vietnam işgal birliklerine karşı başkaldırdığını ve Prey Veng, Takeo ve Pursat eyaletlerinde yeni çarpışmalar meydana geldiğini kaydetti, 


Petrolün 21. yüzyılda, başlıca enerji kaynağı olacağı söylendi LONDRA (AA) si 


ekonomik o coğralya 


Rotterdam Üniversites (o profesörlerinden Peter Odell, petrolün, kamu oyundaki yaygın görüşün aksine, 21. yüzyr lin. ortasına dek dün yanın belli başlı enerji kaynağı olarak kalabi 


leceğini açıkladı. 


ngiliz askerleri İrlandalıları hırpalarken 


, x BELFAST (THA) Kuzey İrlanda da İngiliz kuvvellerinin adaya gelişlerinin 10. yddönümünü protesto gösterilerinin şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi Yasa dışı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (İRA) tarafından başkent Belfast'ta düzenlenen gösteri- 


lerde Katolik gençler. İngiliz kuvvetleriyle çalıştilar. Çatışmalarda 9 kişinin yaralandığı açıklandı. 

Öte yandan gene Belfasi'ta İRA gerillaları bazı askeri araçları pusuya düşürerek kaçırma girişiminde bulundular, Bu olaylarda yaralanan bulun 


madığı belirtildi. 


Profesör Odell, mevcut enerji kullanımını artırmadan , büyük petrol kaynaklarının. geliştirilmesi halinde uzun vadeli ekonomik * kal: kınmanın mümkün olacağını söyledi 


Yunanistan'ın ticaret açığı yüzde 3b oranında arttı 


ATİNA (THA) Yunanistan'ın ticaret açığı, petrol barcamalarında meydana gelen aşı vi artışlar yüzünden yı 
hin ilk yarısında yüzde 36 
oranında yükseldi 


düşüktür"! dedi. 

Batı Alman Ekonomi Bakanı, hükümeti petrol ve doğal gazın ekonomik ve akılcı bir biçimde kullanılması için tüketiciye 


önlemler almanın 
Öte yandan Yunanis- umuyorum'' dedi. 
tan'm ihracatında bu yılin ilk yarısında yüzd lik bir yükseliş kaydedildiği açıklandı. 


Yunanistan Merkez bankasının istatistiklerine ni, göre Yunanistan bu yılın ilk yarısında ham petrol ve diğer sıvı yakıtlara 
909 milyon dolar ödedi, 


Meksika'yı 


çağırdı. 


Arkadaşımız Çiğdem Kömürcüoğlu yıllık iznini kullanmakta olduğundan yazılarına bir süre ara verecektir. Okuyucularımıza duyuru- 


kıldı. 


“raldi; 


batı Alman Ekonomi Bakanı, ABD'yi petrol tüketimini kısmaya çağırdı 


gerekli baskıyı yapmamakta gerekliliğini 
Lam bsdorff ayrıca petrol, üreten ve lüketen ülkeler arasında bir diyalog kurulması için çağrıda bulundu. 

Enerji sorunlarını ve Meksika'dan Batı Almanya'ya uzun dönemli ham petrol satişları nı,görüşmek üzere bu ülkeye dört günlük bir ziyaret yapmakta olan Alman Ekonomi Bakadünya kurallarını benimseyerek, gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATTI katılmaya 


TAHRAN (AA) 

İran;da çıkan ve geçtiğimiz hafta yayını durdurulan "Ayendegan'' gazetesinin gözaltına alınan 
30 çalışanı serbest bıra- 


Tututlama - sırasında yaralanan 5 gazete görevlisi askeri bir hastanede tedavi altına alındı. 

"Devrim Muhafızları" tarafından tutuklanan aynı gazetenin 12 görevlisinin ise halen cezaevin- de oduğu bildiriliyor. 

“Ayendegan'' gazetesinde çalışan diğer gazeteciler, arkadaşlarının serbest bırakılması için gösteri yapmışlardı. 

İRAN HAVA 
KUVVETLERİ 
KOMUTANI İSTİFA 
ETTİ 

İran Savunma Bakanı Taki Riyahi, İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Asgar İmanian'ın "yorgunluk"! nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Riyahi,aynı açıklama» sında Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısının da görevden alındığını belirtti. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Albay Mevlevi'nin getirildiği de gelen haberler arasında. 
İran'da Şubat Devrimin- den bu yana Hava Kuvvetleri Komutanlığına dördüncü kez atama yapıhyor. 

Aynca İran Savunma Bakan Yardımcılığı adıyla ilk kez yeni bir makam oluşturuldu ve yardımcılık görevine Albay İzzetullah Nurani getirildi. 

Öte yandan Ayetullah Homeyni İslam Devrim Mahkemeleri Savcılığına Hacı Şeyh Ali Kuddusi' yiyatadı, Ali Kuddusi Şubat ayından beri görev yapan Mehdi Madavi'nin yerine atandı. 


İRAN KURUCU 
MECLİSİNİN 
AÇILIŞI ERTELENDİ 

İran Kurucu Meclis seçimleriyle görevli kurul Kurucu Meclisin açılışı- nın en az 20, Ağustosa kadar ertelendiğini açıkladı, Seçim Kurulu buna neden olarak oy sayr 


mında ortaya çıkan "bazı | 


sorunları" 
Ayrıca 


gösteriyor. 
Seçim Kurulu 


İran'da 30 gazeteci serbest bırakıldı 


Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti 


200 kadar usülsüzlük baş- 


vurusunda bulunulduğu: nu da açıkladı f 


SEÇİM SONUÇLARI 
Öte yandan Kurucu Meclis üyelerini belirleye- 


cek olan seçimlerin sö nuçları açıklandı. Resmi açıklamalara göre din adamları, 75 üyeli Mecliste 60 üyelik kazandılar, Açıklamada devrik 
Şah Rıza Pehlevi'ye üç, ABD Başkam Carter ve Enver Sedat'a birer, Şahpür Bahtiyar'a ise iki oy çıktığı açıklandı, Seçimlere kaç kişinin 


katıldığı ve oy kullana-. 


mayanların 

Mnmadı. 
75 üyeli Mecliste dört 

üyelik Hwistiyanlara, bir 


sayısı açık- 


üyelik Vusevilere, bir üyelikte Zerdüştlere ayrıldı 


Seçimlerde en  fozla oyu Ayetullah : Teleği 


MEXİCO CITY (AA) 


Batı Alman Ekonomi Bakanı Olto Lambsdorff, ABD Kongresini ABD'deki aşırı petrol tüketimini önlemek üzere çaba harcamaya ça» gırdı. Meksika Ticaret Odasında bir konuşma yapan Otto Lambsdorff, N fiyatı dünya pazarlarındaki fiyata oranlı daha 


“ABD'deki 


bensin 


“Amerikan 


Kongrenin, ivedi anlayacağını 


ücarelinin uluslararası 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meye başladı." 


rını alamadı." 


ediyor. 


*» + 


gibi uzayıp gidecektir. 


20 Si 
E örse çekiç z Gülay Göktürk Bitmeyen çile 


"Nallıhan Belediye işçileri direnişe geçti. İşçiler altı aydır maaş alamadıklarını açıkladılar." 
"Gültepe Belediyesinde grev devam ediyor. 
Biriken çöpler çevre halkının sağlığını tehdit et- 


"İzmit Belediyesinde sözleşme halâ imzalanamadı, Belediye Başkanı sözleşmenin getirdiği yükü kaldırmamız mümkün değil diyor." 

"Hekimhan Belediye işçileri 7 aydır parala- 


"Ankara Belediyesinde temmuz maaşlarını alamayan işçiler direnişe geçti." 

"'Viranşehir Belediyesinde grev." 

"Diyarbakır Belediyesinde grev." 

“İzmir Belediyesinde grev." 

“Eskişehir Belediyesinde direniş." 

Birbuçuk yıllık Aydınlık arşivini” şöyle bir tarıyorum. İki gün geçmiyor ki, bir belediye grevi ya da direnişi haberi yer almasın, 3 aydır, beş aydır, yedi aydır hatta 11 aydır para alama- dan çalışan işçiler. Aylarca uzayan sözleşme görüşmeleri. . . Ayın onbeşi oldu mu, Ankara vollarına dökülen, para aramaya çıkan belediye başkanları, yığılan çöpler, boğazına kadar borca batan işçi aileleri... 

Belediyede çalışan bir işçi misiniz? İş buldum da girdim diye fazla sevinmeyin. Gelecek ay para alıp alamayacağınız belli değildir. Hele hele iyi bir sözleşme yaptık diye sakın hiç sevinmeye kalkmayın. Çünkü belediyelerde maharet sözleşmeyi imzalamak değil, uygulamaktır. 
Sözleşmede biriken paralarınıza güvenip de borca girmeye falan da kalkmayın. Haziran maaşını aldınız diye temmuz maaşını da garanti saymayım; Kısacası, ne zaman, ne kadar para ödeneceğini, içerdeki alacaklarınızı ne zaman kurtarabileceğinizi unutmaya çalışın, elinize geçenle idare edip süpürgenizin sapına yapışın. . . 

İşte o, aldıkları para hep göze batan "'yan gelip yatıyor, onbinleri cebe indiriyor keratalar" , denilmesi adet olan belediye işçilerinin durumu böyle. Peki ya belediye başkanlarının; sendikaların durumu daha mı parlak? Ayın onbeşi geldi mi derde, tasaya batan, her ay başına Maliye kapısı aşındırmaktan gına getiren belediye başkanları ne durumdalar? İmzaladığı sözleşmeyi uygulatabilmek için her ay: devreye girmek ve bir direniş tehdidi savurmak zorunda kalan sendikacılar ne alemdeler? İşçiler, başkanlar ve sendikacılar. Hepsi de huzursuz, hepsi de hoşnutsuz. Herkes ne olacak bunun sonu? Nereye kadar gidecek? Tas tas taşınan suyla dönen bu değirmenler ne zaman duracak diye merak 


Ama hiç biziniri de elinde fazla bir şey gelmiyor, Bu arada, grevler ardarda patlak vermeye ve 70'ten beri sözü edilen, defalarca Meclise kadar gelip de görüşülmesi bir türlü nasip olmayan, son olarak epey törpülenerek de olsa Meclisler- den geçmeyi başarmışken Cumhurbaşkanında takılıp kalan Belediye Gelirler Yasası da raflar- da beklemeye devam ediyor. 


Belediyelerin mali sorunlarının çözümünün günübirlik, yüzeysel tedbirlerle çözülemeyeceği köklü tedbirler alınması gerektiği artık açıkça ortaya çıkmıştır. Basında yer alan her belediye direnişi haberi, belediye başkanlarının her dert yanışı da bunu sergilemektedir. 

Belediyeler, elinin altındaki kaynakları değerlendiremeyen, bu kaynakları bir avuç arsa spekülatörünün, vurguncunun talanından kurtarıp sahip çıkamayan, kendi başına plan program yapıp uygulayamayan, türlü politik hesaplara alet edilen kuruluşlar olarak kaldığı sürece bu kısır döngünün devamı kaçınılmazdır. 

Bu kuruluşlar kaynak yaratan, kaynaklarını kumu yararına kullanan, özerk kuruluşlar haline getirilmeli, üretici belediyeler yaratılmalıdır. 
Aksi takdirde belediye başkanları, Türkiye'nin en 'batakçı patronları, işçileri de en çok direniş yapan işçiler olmaya devam edecek ve bu müflis belediyeler sorunu böyle yılan hikayesi 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Trabzon Tes-İş Şubesi Genel Kurulu yapıldı 


TRABZON (ÖZEL) Türk-Iş'e bağlı Tes-İş 


Sendikasının Trabzon Şube Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa 


Hasan Erdem getirildi. 

Trabzon'da Belediye Evlenme Salonunda yapilan ve Divan Başkanlığına Tes-İş Federasyonu Mali Sekreteri Mahmut Özonur'un seçildiği Genel Kurulda faaliyet raporunun okunmasından sonra söz alan delegeler, yönetimi şiddetle eleştirdiler. Yılmaz Kurnaz adlı delege de yönetimin sendika içi demokrasivi ortadan kaldırdığı- 


nı ve tabanın söz hakkının tanınmadığını söyledi.. Eski yönetime muhalefet edenlerden Salim Doğan ise yönetimin işçileri böldüğünü belirterek "oysa işçi sınıfının en çok birliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde bu yönetim gitmelidir" dedi. 

Delegelerin konuşmalarından sonra “yapılan seçimlerin sonucunda eski yönetim seçimleri kaybetti. Yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu: 

Hasan Erdem, Ali Karpuz, Hamdi Yıldırım, 6. 
Lütfü Eren, Nurettin Bıçakçı, Salim Doğan, Yılmaz Kurnaz: 


Silifke Akkuyu Atom Santrali işçileri baskılardan şikayetçi 


SİLİFKE (ÖZEL) 

Silifke Akkuyu Atom Santralinde çalışan işçi ve memurlar üzerinde çeşitli baskılar uygulandığı bildiriliyor. 

İşçiler, bağlı oldukları Tek -Ges-iş Sendikasının hiç bir yetkilisinin sorunları ile ilgilenmediğini belirtiyorlar. 

Konut sorununun hâlâ çözülmediği işyerinde 
50 km. uzaklıktaki şehre 
servis olmaması işçileri zor durumda bırakıyor. 
Memur servisi ise işçilere 


kapalı tutuluyor. 

İşçiler ayrıca Müdür Muavini Fethi Boran'ın da keyfi uygulamalar yaptığını, servisleri istediği gibi özel işlerde kullandığını, işyeri yakıt ihtiyacını dışarı verdiğini, işçileri branşlarına göre değil kendi istediği yere göre çalıştırdığını belirtiyorlar. 

Santralde hiç bir sağık hizmetinin olmaması da işçi sağlığı açısından önemli sorunlar yaratıyor. 


Ardarda patlak veren Belediye grevleri 


konusunda 


. yetkililer ne diyor? 


istanbul Beiediye Başkanı ve Marmara Belediyeler 


Rirliği Başkanı Kotil: 


Ayın 15 i geldi mi, 


başlıyoruz NNeredenne kadar alabiliriz" diye düşünmeye 


Kotil düşünüyor!... 


yar “Bu kavga, merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki yetki kavgasıdır” 


liği Başkanı Aytekin Kotil'le belediyelerde ar- 


İstanbul Belediye Başkanı ve Belediyeler Bir- ) 


darda patlak veren grev ve direnişlerin nedenleri. belediyelerin mali sorunlarının nedenleri ve giderilme yolları, uzun süredir tartışması süren Belediye Gelirler Yasası hakkındaki görüşleri konusunda bir görüşme yaptık. Görüşmeyi aşa- 


ğıda aynen sunuyoruz. 


G. Göktürk: Sayın Kotil, sizin de bildiğiniz gibi, belediyeler yıllardır bü yük bir mali buhran içinde, işçilerin maaşlarını ödeyemiyor. Her gün bir yandan belediye grevleri pallak veriyor. Siz bu so runun çözümü konusunda ne diyorsunuz? Ne gibi tedbirler öneriyorsunuz? 
Duyduğumuza göre, şu günlerde İstanbul Belediyesinde de benzeri bir gerginlik var. Mesele yakında patlak verecek deniliyor. 

A. Kotil: Patlak vere- 


cek ne demek! Verdi bile. 


Geçen gün yine sendikacılar geldiler, Ben salıya kadar mühlet istedim. 
Onlar, olmaz dediler, Ankara'yı daha çok şıkıştırdım. Galiba biraz para gönderecekler. Biz de hemen ödemeye başlayaca-Bız. Aksi takdirde pazartesi günü bizde de aynı şeyin başlaması içten bile değil, ; 

Her ay içinde, ay sonunda ne yapacağımın hesabı içindeyim. Ay sonu geldi mi parayı nereden bulacağız? Nereden ne kadar alabiliriz, on- dan sonra da ayın 15'i geldi mi, başlarım Ankara'yı sıkıştırmaya, şudur budur. Tabii bu durumda yatırımlar da duruyor, Şu durumda, bütün çabamız mevcut makine parkının tam kapasite çalıştırılması ile ilgili oluyor. Ücretini ödediğimiz işçileri tam çalıştıracak ham madde bulabilmek, araç gereç ve fabrikaları tam Kapasite çalıştırabilmek. Şu andaki imkanlarımızla bunu yapabilmek bile bir başarı oluyor 


50 yıllık yasalarla 

G. Göktürk: Peki sizce bu sorunun temelinde ya tan nedir? Çözümü nasıl olacak lir? 

A. Kotil: Türkiye'de belediyeler, 30-40, hatta 50 yıl evvel çıkarılan yasalarla yönetilmektedir. Belediyeler henüz bağımsız olamamışlardır. 
Belediyeler üzerinde haksız ve yersiz bir vesayet söZ konusudur. Birçok tasarruflarımız çeşitli kademelerin onayına tabi bulunmaktadır. Gelir getirici kaynaklarımız yönetimle ilgili kararlarımız, özlük işleri ile ilgili kararlarımız, Şehircilik ile ilgili planlama kararlarımız, değişik bakanların, kademelerin onayı ile kesinleşmektedir. Bu, hem bazı hizmetlerin yürütülməsinde gecikmelere sebebi .et vermektedir, hem de kaynaklarımızı gereği gibi değerlendirme olanaklarımızı (o ortadan kaldırmaktadır, Örneğin tarifeler , bakanlıklarca onaylanmaktadır. Zaman zaman bizim tarife tekliflerimiz bakanlıklarca geri çevrilmektedir.1949'larda, 1950'lerde çıkarılan yasalarla, bu yasaların verdiği olanaklarla belediye, gelirlerini sağlama- ya çalışmaktadır. Yasalarda birçok rüsumlar 


Gülay Göktürk vergiler maktu olduğu 


için, 30 yıl önceki miktarlar bugün çok gülünç kalmaktadır. Bunun yanında bugünkü duruma göre belediyelerin el atması gereken birçok kaynaklara yasalar el vermediği için el atamıyoruz. 
ülkemizde bir hızlı kentleşme söz konusudur. Bu kentleşme birçok sorunları da beraberinde getirmektedir. Hızlı kentleşmenin yarattığı tüm sorunları çözme görevi belediyeleie verildiği halde, kentleşmenin yarattığı değerlerden bele- 


yorsunuz. Ancak ben acaba bu yasanın çıkmadığı bu şartlarda, bele-Jiyeler mevcut imkanlarını gereği gibi değerlendirebiliyor mu, kaynaklarına sahip çıkabiliyor mu diyorum. 

A. Kotil: Aslında, Belediye Yasası çıkarılsa da belediyelerin, gelirlerini artırıcı birtakım girişimlerde bulunması gerekir. 
Mevcut yasayı en etkin biçimde kullanarak belediyeye en yüksek geliri sağlamak önemlidir. 
Biz, mevcut yasalardan istifade ederek gelirlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Örneğin, 1978 yılında 500 milyon lira civarında bir gelir artışı sağladık. Bu yöndeki girişimlerimiz devam ediyor. 


Hatta zaman Zâman yasaları biraz da zor-Tayarak yeni olanaklar yaratmaya çalışıyoruz.Bir 


ilerlemek de lazım. 

G. Göktürk: Aytekin Bey, Belediye Gelirleri Yasasının, çıkmasında ne gibi engellerle karşılaştığını, şu anda hangi safhada olduğunu da kisaca anlatır mısınız? 


Neden çıkamıyor? 


A. Kotil: Aslında bu yasa yıllardan beri konuşulur. Bu konuda yasa tasarısı birkaç kere parlamentoya getirildi. 
1970'de zamanın başbakanı Demirel tarafından da- getirilmişti. Hiçbirisi kanunlaşma (o noktasına gelemedi. Veya Mecliste müzakere edilme noktasına gelemedi. Son yasa bizlerin de çabasıyla Meclislerde müzakere edildi, Aslında bizim istediğimiz biçimde çıkmıyor, 

Bu yasada, biraz önce belirttiğim. kentleşmenin 


İçiçe geçmiş sorunların ortasında... 


diyeler pay almamaktadır, Her kentleşme olayı bir değer artışı meydana getirmektedir. Taşınamazlarda büyük ölçüde değer artışı meydana gelmektedir. Bu değer artışı kentleşmenin yükünü taşıyan belediyelere değil, taşınmazların sahiplerine ait olmaktadır. 
Örneğin bir arazinin degerini alt yapı tesisleri ve imar hakkı ortaya çıkarmaktadır. Toprak mülkiyeti tek başına birşev itade etmemektedir. 

Artık herkes tarafından bilinmektedir ki, Türkiye'de belediyeler bugünkü gelir kaynaklarıyla görev yapma imkanından yoksundur, Merkezi yönetimden sağlanacak desteklerle belediyelerin görev yapması mümkün değildir. Geçmiş yıllarda merkezi yönetimle yerel yönetimin aynı siyasi partide birleşmesi halinde sorun çıkmayacağı zannedilmekteydi. Bugün Türkiye'de büyük kentlerdeki belediye yönetimi ile hükümet aynı partide birleştiği halde belediyelerin parasal sorunları ayner devam etmektedir. Yine biz Ankaralarda dolaşmaktayız, Maliyeye el açıp işçilerimizin maaşlarını ödemeye çalışmaktayız. Sorunun çözümü, Belediye Gelirleri Yasasının bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kentleşmenin o yarattığı değerin kentleşmeniti yükünü taşıyacak olan belediyelere aktarılmasını sağlayacak doğrultuda, nisbi esaslara göre yeniden düzenlenmesidir. 


G. Göktürk: Asil çözüm, Belediye Gelirleri Yasasının bıkmasıdır di- 


örnek vermek istiyorum. 


Göreve başladığım zaman belediye taşınmazlarının işgali, kira- 


ya verilmesi ile ilgili mü dürlerin ve reis muavinlerinin yetkilerini kaldıran bir genelge yayınladım.. Bu yetkiyi sadece kendime aldım. Çünkü en güzel adam kayırma, kamunun kasasından adam ihya etme yolu budur, Bu yetkiyi kendi üstüme alalı 18 ay oldu, Şimdiye kadar kendim: bir tek kere kullanmadım. Bir tek imza atmadım. Benim dönemimde sahillerde bir kişiye bir tek karış toprak verilmiş değildir. Eskiden olmamış mı? Olmuş. Onlarla bir mücadele içindeyiz. Ama takdir edersiniz ki, bugün Türkiye'de, hele bugünkü ortamda, birtakım adamları birtakım yerlerden söküp atmak öyle göründüğü gibi kolay değildir. Attıklarım olmadı mı? Pek çok oldu. Florya'da, Yeşilköy'le Florya arasında 
390 bin metre karelik, 
uçakların giriş alanının altında bir arazi vardı. 
Bunun üzerinde 400-500 kadar gecekondu. var. 
Ama adı gecekondu. Telefonlu, Mersedesli, yazlık villalar... Zamanında gelip oraları işgal etmişler, yazlık olarak kullanıyorlar. Hiçbir mahkeme kararı v.s. almaksızın, nasıl onlar orayı gelip kanunsuz bir şekilde işgal ettilerse, aynı yöntemle, dozerle yıktım, attım. 
Abraham Paşa korusundaki kumcuları, o vs. 
temizledik. Ancak takdir edersiniz ki, cepheyi çok genişletmemek, herkesi birden aynı anda hedef almamak, adım adım 


yarattığı değerlerin belediyelere devrine dair hükümler çok yumuşatılarak konmuştur. 
Biz daha etkin tedbirler istiyorduk. Örneğin, kentin çevresindeki araziden de değer artışı vergisi istiyorduk. Zira, bu arsaların değerini arttıran da şehirdeki kentleşme idi. 
Neyse, iyi, kötü, yasa parlamentodan çıkmıştı. 
Ama bildiğiniz gibi, sayın Cumhurbaşkanı veto etti. 
Biz yasayı beğenmiyorduk, Ama herşeye rağmen, örneğin, İstanbul Belediyesi için 1,5-2 milyar bir gelir sağlayacaktı. 
Bu miktar bile elbette yapmayı düşündüklerimizi karşılayacak ölçüde değildi, Ama çıkmadı da ne oldu? İki yüz milyon alabildik şimdiye kadar. 
Bugünlerde bir yüz milyon daha alacağımı tahmin ediyorum. Sene sonuna kadar beşyüz milyon ancak, Elbette yatırımlar durmuş durumda, 

G. Göktürk: Peki 1970'ten beri sözü edilen, görünüşte herkesin gerekliliğinde fikir birliğine vardığı bu yasa neden bir türlü çıkamıyor? 
Dn engelleniyor sizce 


A. Kotil: Efendim, işin yasasında var. Merkezi yönetim, belediyeler üzerindeki vesayetin devamını ister. Parlamenterler de tabii. Çünkü parlamenterler kamu kuruluşlarında daha çok söz sahibidirler, denetleyebilirler. Yerel yönetimlere aynı ölçüde girme imkanları yoktur. Yerel yönetimi parlamentoda yargılayamazlar. Belediye Başkanını oyargılayamazlar. 
İnsanın doğasında vardır, Daha çok yetkiyi elde toplama, otoriteyi mer- 


kezileştirme eğilimi, Yani özetle, Türkiye'deki bugünkü kavga, merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki yetki kavgasıdır. Yerel yönetim''Ben tam bağımsız olmak istiyorum” diyor, “benim kararlarıma müdahale etmemelisiniz, ben kaynak yaratma imkanına sahip olmaliyım. Ben halka karşı siyasi sorumluluk taşıyan bir kuruluşun başındayım. Senin de ayrı bir siyasi sorumluluğun var. Bırak ben yaptıklarımın hesabını halka vereyim. Sana vermeye mecbur değilim". Amiyane ifadesiyle bu. O da tabii, “ben devletim, merkezim, herşeyi ben görmeliyim, planlamalıyım, tayin etmeliyim" diyor. 
Kavga bu- 

G. Göktürk: Acaba, şu anda, yasal imkansızlıklar nedeniyle Belediyeler tarafından harekete geçirilemeyen bu kaynaklar merkezi yönetim tarafından değerlendirilebiliyor mu? Harekete geçirilebiliyor mu? 

A, Kotil: Hayır efendum. Bizim el tmak istedigimiz kaynaklar ortada kalıyor. Mesela, reklam vergisi almıyoruz. O kadar reklamlar yapılıyor, tüketim teşvik ediliyor. 
Tabela vergisi almıyoruz. İşgaliye resmi doğru dürüst alamıyoruz. Temizlik, aydınlatma resmi alamıyoruz. Ben Hilton' un, bilmem ne fabrikası- nın çöpünü bedava alıyorum. Yaptığım altyapı hizmetlerinin karşılığını almıyorum. o Dünyanın hiçbir yerinde kanalizasyon hizmetlerinin bedava yapıldığı görülmemiştir. 

G. Göktürk: Ancak, sözünü ettiğiniz gelir kaynaklarının, aynı zamanda şehirlerde yaşayan dar gelirli halkada ' yeni yükler yeni vergiler getireceği görülüyor. 

A. Kotil: Yasa bizim önerdiğimiz şekilde kanunlaşırsa, (o uygulama varlıklı kesimlerden daha yüksek vergi almayı sağlayacak biçimdedir. Taşınmazların sahipleri kimlerdir, kimler kiralarlar, reklam vergisi kimlere dokunur gibi bir de- 


gerlendirme yaparken, gecekondu sahibi bir vatandaşın, 50 bin 


lira değer koyduğu bir “mülkü varsa, o değer üzerinden bir aydınlatma vergisi ödeyecektir ki, bu yılda 100-150 lira ancak tutar. Öte yandan, bu verginin, değeri yüksek taşınamaz sahiplerine oldukça yüksek vergiler getireceği de açıktır. Dar gelirlilerin reklamla bir ilgisi var mıdır, yoktur, Tabela ile bir ilgisi var midır? Yoktur. Bir örnek daha vereyim. Biz taşımacılıkta uçakla, trenlerde yataklıyla gidenler- den, vapurlarda birinci ve lüks mevkide seyahat edenlerden vergi alınmasını önermiştik, Bu verginin kimlere yükleneceği de açıktır. Kısacası biz yasayı hazırlarken, sizin işaret ettiğiniz hususa dikh t gösterdik. 

G, Göktürk : Okuyucuları u21 verdiğiniz bilgiler gin çok teşekkür ederiz, Say'ın Kotil. 


Tirebolu'da bir kahve yaylım ateşine tutuldu; Üç ölü, beş yaralı 


HABER MERKEZİ Giresun'un Tirebolu ilçesinde önceki akşam meydana gelen ve üç kişinin ölümüne neden olan kahve tarama olayının aydınlatılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 

Yetkililer, kahveyi tarayanların maskeli iki kişi olduklarının belirlendiğini ve olayla ilgili olarak 
9 kişinin gözaltına alındığını söylediler. 

Tirebolu Emniyet A- 


mirliği Yetkilileri, ağır yaralı olarak Trabzon Devlet Hastanesine 


kaldırılan Selami Durmuş ve Bayram Teoman'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladılar. 

Tirebolu ilçesinde önceki akşam genellikle sağ görüşlü kişilerin devam ettiği bir kahvehane otomatik silahlarla tarandı. 
Olayda kahvede oturanlardan İzzet Serdar, Dursun Gedik ve Ali İncekale adlı kişiler öldüler. 
Tarama sırasında ağır yaralanan iki kişide Trabzon Devlet (o Hastanesi-. 
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Bu arada olayda hafif yaralanan üç kişi ise ayakta tedavi gördü. 


EYNESİL'DE BİR 
GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ 

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün sabah meydana gelen silahlı çatışmada komandolar bir genci öldürdüler. Olayda biri ağır, üç kişi de yaralandı. 

Tirebolu ilçesinde meydana gelen tarama olayının devamı olarak nitelendirilen çatışma, ilçe çıkışındaki balıkçı barınağı yakınında meydana geldi. 

Komandoların bir grup gencin üzerine ateş açması ile başlayan çatışmada sol görüşlü Turgay Bayır öldü. Çatışma sırasında biri ağır üç kişi de yaralandı. 

Olay üzerine ilçede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve soruşturmaya başlandığı bildirildi. 


URFA MHP ESKİ İL BAŞKANI VURULDU 

Urfa MHP eski il Başkanı Avukat Ali Uzunlar Aşağı Çarşı Çakmakçı Sokakta kardeşi Mehmet Uzunlar'ın dükkanın- da bulunduğu sırada bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Avukat Uzunlar, koma halinde Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Yetkililer, olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını söylediler. 


Bu arada MHP eski İl Başkanının yaralanmasından sonra polis şehirde bazı evlere baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasmda Mehmet Çiftçi adındaki gencin evinde 4 
adet tahrip gücü yüksek 


Diyarbakır Pol-Der Şube Sekreteri ve bir üye, MHP yanlısı polislerin tertibiyle 


gözaltına alındı 


DİYARBAKIR (ÖZEL) Diyarbakır Pol-Der Şube Sekreteri Savaş Balıkçı ile üyelerinden Behçet Taşkaya MHP yanlısı iki polisin bir tertibi sonucu Sıkıyönetimce gozamos alındılar. Savaş alıkçı ve Behçet Taşkaya adlı polisler, önceki gün mesai bitiminden sonra belediye parkında otururlarken 6. Şubede görevli Şahin Uzun ve Sıtkı adlı MHP yanlısı polisler, Çarşı karakoluna giderek adı geçen polislerin "Biji Azadi" "Biji Rızgari"' şeklinde sloganlar attıkları ihbarını yaptılar. 

MHP yanlısı polislerin asılsız ihbarı üzerine Başkomiser arama belgesi bulunmamasına rağmen Pol - Der rŞube Sekreteri Balıkçı'nın evinde arama yaptı. Yapılan arama sırasında (o evdebirer adet "Halkın Kurtuluşu" ile 'Parti Bayrağı' dergileri- nin bulunduğu açıklandı. 
Savaş Balıkçı'nın "'Ben bu dergileri, İzmir'den aldım" demesine rağmen, bunların suç unsuru olduğu söylendi. İki polis memurunun dört gündür gözaltında tutulduğu bildiriliyor. 


@ Olayla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı; yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu bildiriliyor 

©Tirebolu” daki olaya Espiye İlçesinde misilleme yapıldı; sol görüşlü bir genç öldürüldü 


© Urfa MHP eski il başkanı ağır yaralandı, olaydan sonra şehirde yapılan aramada 8 bomba , 2 tabanca bulundu; 5 kişi gözaltına alındı 


©istanbul ve Kayseri” de 
2 kişi öldürüldü 


el bombası, Hasan Güllü ile Zeki Yılmaz'ın üzerinde birer adet 1 4'lü tabanca bulundu. Evin sahibi ile üzerinde tabanca çıkan iki kişiyle birlikte aynı evde bulunan Suphi Eryılmaz ve Ramazan Benek isimli kişilerde gözaltına alındı. 

Polisin yaptığı baskınlar sırasında ayrıca 4 adet daha el bombası bulundu Bu bombaların kimlere ait olduğu tesbit edilemedi. 

KAYSERİ'DE 

Kayseri Gültepe Mahallesinde caddede yürüyen Zihni Demir adlı sağ görüşlü bir genç bir grup tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü, 


ANTEP'TE ÜÇ YER BOMBALANDI 

Gaziantep'te üç ayrı yere patlayıcı madde atıldı. Nizip ilçesinde de bir kahvehaneye açılan ateş sonucu, bir öğrenci öldü, iki öğrenci de ağır yaralandı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan üç ayrı iş- yerine gece kimliği saptanamayan kişilerce patlayıcı madde atıldı. 

Her üç patlamada ölen ya da yaralanan olmadı ancak işyerlerinde hasar meydana geldi. 

Öte yandan Nizip ilçesinde gece 23.30 sıralarında bir kahvehaneye kimlikleri belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu, Gaziantep Eğitim Enstitüsü öğrencisi, sağ görüşlü olduğu ileri sürülen Nejat Çetin öldü, kardeşi Mustafa Çetin ile arkadaşı Mustafa Habeskaya ağır yaralanarak tedavi edilmek üzere Gaziantep Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 

Olayla ilgili turmaya başlandı. 


İZİNSİZ GÖSTER! 
YAPAN 36 MHP'Lİ TUTUKLANDI 

5 Temmuz günü kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğ-Tayan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede ölen Burhaniye MHP İkinci Başkanı Sıtkı Akduran' ım cenaze töreninden sonra gösteri yapan 49 MHP' liden 36'sı tutuklandı, 


BANLİYÖ TRENİ VE BELEDİYE OTOBÜSÜ SALDIRIYA UĞRADI Ankara'da Sincan-Kayaş seferini yapan banliyö treni ile bir belediye otobüsü, Kayaşta taşlı sopalı saldırıya uğradı. 
Çıkan olaylarda ikisi kadır. beş kişi hafif yaralan - 
1 


soruş- 


AA muhabirinin olayla ilgili olarak edindiği bilgilere göre, önceki akşam .saat 20.00 sırala- 


rında Kayaş Garına giren banliyö trenine, bir grup taş ve sopalarla saldırdılar. Atılan taşlar sonunda trenin bazı camları kırıldı. Bu arada tren istasyonunun yanında bulunan Saime Karakoç ile Anahanım Akbaş adl kadınlar, aynı kişilerin saldırısına uğradılar. Saldırı sonucunda sözkonu- su iki kadının da içinde bulunduğu beş kişi çeşitli yerlerinden hafif olarak yaralandılar. 


KASIMPAŞA'DA 
BİR KAHVE SİLAHLA TARANDI 

İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dün saat 01.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi, Nevruz Bahçe'ye ait 55 sayılı kahvehane, kimliği saptanamayan kişilerin saldırısina uğradı. 

Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, yapılan aramada 10 
adet deforme mermi ile 6 
adet 7.65 mm. çapında kovan ele geçirildiğini söylediler. Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir. 

PENDİK'TE İKİ 

GRUP ÇATIŞTI 

İstanbul'un Pendik semtinde önceki gece sabaha karşı, karşıt görüşlü iki grup çatıştı. Çatışmayı öğrenen güvenlik görevlileri olay yerine geldiklerinde Şaban Yılmaz adlı bir işçiyi iki ayağından yaralanmış bir şekilde tabancasıyla yakaladılar. 

Polisin gelmesi üzerine olay yerinden kaçan silahlı üç kişi Topselvi" de bekçilerle karşılaştılar. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, Beşir Taştan ve Mustafa Sinek adlı bekçileri ayak - larından yaraladılar. 

BİR ASTEĞMEN 

ÖLDÜRÜLDÜ 

Kücükköy eski Londra asfaltı üzerinde bulunan bir büfe üç kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. Ateş sırasında büfede bulunan Hava Asteğmeni Halis Öztürk ile büfeci Süleyman Yıldız ağır yaralandılar. Çapa Tıp Fakültesi hastahanesine kaldırılan yaralılardan Halis Öztürk kurtarılamayarak öldü. 

MKE ARANDI 

Makina Kimya Endüstrisi önceki gün saat 16.00 sıralarında yine arandı. 15-20 sivil polis ile bir cemse askerin katıldığı aramada herhangi bir suç unsuru bulunamadığı öğrenildi. MTA' nın Plan, Koordinasyon ve Fizibilite bölümleri- nin bulunduğu binada yapılan arama bir saat kadar sürdü, gözaltına alınan olmadı. 


Çayırhan” da MHP” lilerin işgali sona erdi 


Maddi zararın 20 milyon lira 


olduğu söyleniyor 


FÜSUN İKİKARDEŞ ÇAYIRHAN'DAN BİLDİRİYOR 
Çayırhan kömür işletmelerinde bir grup MHP yanlısı işçinin ocak kapılarını tutarak başlattıkları işgal önceki gece sona erdi 30 saat süren işgal sırasında ocak jandarma tarafından çember altına alındı. 
MHP yanlısı işgalci işçiler, İşletme Müdürünün onayı alındıktan ve daha önce işten çıkarılan MHP'li ocak şefi Erdoğan Çetin'in yeniden işe alınması için söz verilmesi üzerine işgale son verdiler. Anlaşmadan sonra MHP'li işçiler ocağa inmek isteyen diğer işçileri engellemekten 


vazgeçtiler. 

Bu arada 30 saat süren işgal sırasında başta tahsiliye bürosu olmak üzere birçok bant ve cihazın tahrip edildiği, ocak içerisinde 20 milyon liralık zarara yol açıldığı görüldü, Ancak yetkililer bu konuda resmi bir açıklama yapmadılar. 


Bu arada çevrede dolaşan yaygın bir söylentiye göre, Müessese Müdürünün yerine vekil atanan MHP eğilimli Ahmet Papilla'nın olay sabahı işten çıkarılan MHP yanlısı 
8 işçi ile birlikte bir top: 
lantı yaptı. Ocakların işgal edilmesinin bu toplantı ile ilgisi olduğu bildiriliyor. 
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı: "Kıbrıs'ta bağımsız Türkdevleti ilanını desteklediğimiz doğru değildir” 
e İngiltere, toplumlararası 


görüşmeleri engelleyici her türlü davranışı kınamaktadır 


Gemilerin havuzlanmasına 


gerek kalmadan altlarının temizlenmesinde kullanılan Brush-Cart adlı alet İs- 


e Waldheim, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması için çalışmalara başlıyor 


KARAGÖZ- Ayağa kalk Hacivat, Korkma Sönmez çalıyor. 

HACİVAT— Ama Karagöz kalkmadı, bazılar hâlâ oturuyor. 

KARAGÖZ — Herkes ayağa kalktı, bir kısmı şapa mı oturuyor? 

SAHTE SOLCU- Ayağa kalkmayın, ulusal düttürü söylemek sınıf işbirlikçiliğidir. 

ORTA YOLCU- (Çömelmiş vaziyette)— Otursam mı kalksam mi,ben de şaşırdım. Ayağa kalksam Rusya kızacak, otursam halk kızacak. 

ORTA SOLCU- Vah, vah, vah, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. 

BEŞİNCİ KOLCU — Ayağa kalkmayın, ayaga kalkmak burjuva kuyrukçuluğudur. 

KARAGÖZ- Burada da mı kuyruk. Bunlar galiba vatanı satmak için kuyruk yapıyorlar. 

HACİVAT- Yok canım, Karagözüm. Bunlar devrimci. Otursak mı kalksak mı? diye tartışıyorlar, 

KARAGÖZ — Anladım, bunlar devirici. Milli birşey duyunca yaksak mı yıksak mı? diye tartı- 


herkes ayağa 


tanbul Boğazında ilk dalışını yaparken Foto (THA) LEFKOŞE (THA) ki haberlerin asılsız oldu- İngiliz Yüksek Komiser- WALDHEİM şıyorlar. 
Kıbrıs'ta yayınlanan ğunu belirttiler, liğine başvurdu. İngiliz ÇALIŞMALARA HACİVAT— Dünyadan haberin yok Kara- se 5 “Halkın Sesi" gazetesinin Bazı gazetelerde, În- Yüksek Komiserliği bu- BAŞLIYOR göz. 49tane fraksiyon var. 
Yurt dışından getirilen bir araçla verdiği habere göre İngi- giltere'nin, bağımsız bir nun üzerine yaptığı açık- x im liz Dışişleri Bakanlığı devlet ilanına İngiltere' lamada şöyle dedi: Birleşmiş Milletler KARAGÖZ- 49 tane klakson mu var? Deseyetkilileri, Kıbrıs Türk nin yeşil ışık yaktığı ha- “Kıbrıs Türk devleti- (Genel Sekreteri Kurf ne bütün bu gü iltünün sebebi bundan. 
i H toplumunun bağımsız berleri üzerine Rum yö- nin ilan edilmesi için İn- Waldheim'ın siyasi iş- HACİVAT- Gürültü değil, Karagöz tartışma. 
emilerin devlet kurmasına yeşil netimi Dışişleri Bakanı giltere hükümetinin 'ye- ler yardımcısı Perez De Hatta bunlara şimdi bir yenisi daha eklendi. 
ışık yakıldığı şeklinde- Rolandis, Lefkoşe'deki şil ışık' yakması söz ko. Guellar'ın, toplumlar- THKP-C MLSPB Kasabalılar örgütü. 


su altında kalan bölümü temizleniyor 


İSTANBUL (THA) 


| “Kıbrıs'a verilecek AET 
kredileri işlerlik kazanamıyor 


LEFKOŞE (THA) 


Avrupa Yatırım Bankası ile Ortak Pazar 


nusu değildir. Bunun da ha çok bir gazetenin baş lığı olduğu anlaşılmakta. 
dır, İngiltere hükümetinin Kıbrıs politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır, İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetiminde imzalanmış bulu- 


arası görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla Kıbrıs'a geleceği bildiriliyor. 

Rumca "Agon" gazetesinin verdiği habere göre, Waldheim, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması için yakında harekete geçecektir. 
Perez De Guellar da, bu 


KARAGÖZ- Kasabalılar mı? Hah işte ben bunların marşını biliyorum. 

HACİVAT— Neymiş? 

KARAGÖZ- Götürmeyin beni kente. Köyümden razıyım ben... 

HACİVAT- Ona marş, demezler cahil herif, aranjman derler. 

KARAGÖZ- Peki, peki, garaj marşı olsun ne farkeder? Zaten böyle gizli işler hep garaj- da yapılıyor. 


Türkiye'de ilk kez uygulanılmaya başlayan bir sis- Komisyonu uzmanlarından oluşan bir heyetin, nan 19 Mayıs tarihli amaçla Kıbrıs'ta temas- TUZSUZ DELİ BEKİR (Üzgün bir şekilde) — temle gemilerin su altında kalan kesimlerinin temiz- “bir Gözü aanak nedehiyie külle” Denktaş-Kipriyanu anlaş- larda bulunacaktır. Wald- Batsın bu dünya lenmesi gerçekleştiriliyor. alamayan EIE Kredilerinin asandan masını desteklemektedir heim'in önümüzdeki haf- Bitsin bu rüya 


.Tüm deniz araçlarında olduğu gibi şilep ve gemiler- 


önce işlerlik kazanması için çalışmalarda bu- 


l 
| 
| 
sonbaharda Kıbrıs'a geleceği ve Kıbrıs'ta siya- | 
| 
| 
| 


ve toplumlararası görüş- 


talarda Türk ve Rum li- 


Kaderin böylesine 


dede gövdenin su altında kalan kesimi denizcilikte ta- lunacakları bildirildi. melerin ilerleme kaydet- derlerine görüşmelerin Yazıklar olsun. ; l ` rina adı verilen bölümü midye, yosun gibi deniz can- durumunun, 30 mesini engelleyici her tür- başlatılması için çağrıda KARAGÖZ - İti an sopayı eline al demişler, ları ile kapanırlar. Bu canlılar, geminin hızını düşür- milyon dolar tutarındaki kredinin iki toplum lü davranışı kınayacak- bulunacağı , belirtilmek- Bu herif de köşeye sıkışanların marşını söylererek yakıt sarfını artırdıkları gibi, geminin gövdesine oranlarda obölüştürülmesine tır." tedir yerek geliyor. 


yapıştıktan bir müddet sonra ölerek sülfirik asit mey- 


izin vermediği siyasi çevreler tarafından be- 


BEŞİNCİ KOLCU-— Brejnev yoldaş der ki... 


dana getirip, tahribata yol açmaktadırlar Bunun önüne geçilmesi amacı ile, gemilerin su altı kesimleri zehirli boyayla boyanır ve 9 ayda bir yüzer havuzlara alınarak temizlenirler. Ancak, gemilerin yüzer havuzlara alınmaları, hem ek masraflı olmakta, hemde, geminin 9-10 gün kadar seferden alınmasını gerektirmektedir. Bu sakıncaların göz: 


lirtilmektedir. Bu nedenle, geçen mayıs ayında Türk kesiminde incelemeler yapan Ortak Pazar heyeti, AET Komisyonuna sunduğu ra- | porda, kredilerin ilerde her iki toplum tarafından ortaklaşa kullanılmasını önermişlerdi. 


LO 
Gemilerin havuzlanmadan altlarının temizlenmesini sağlayan ve Brush-Cart adı verilen araç Türkiye" ye de getirilmiştir. Resimde dalgıcı, Brush-Cart'ın denize indirilişine yardım ederken görülü. 


SAHTE SOLCU — Enver Hoca yoldaş der ki... 

ORTA YOLCU- Törende meydana gelen olaylar bizim genel tavrımız değildir. 

ORTA SOLCU- Vah, vah, vah. Çük üzüldüm. 
Çok üzüldüm. 


Erbakan, İslam ülkelerinin ortak bir savunma sistemi 


Kıbrıs'ın bugünkü siyasi arasında belirli 


yor. 
Foto(THA) 


önüne alınması ile "Baraj kart sistemi” adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. 

Yurt dışında 5 yıla 


yakın bir süreden beri uy- özdemir: — Stok mal 


gulama alanına konulan bu sistem ve gereçleri bir Türk firması tarafından, yurdumuza da getirilmiştir."Baraj kart sistemi" bir dalgıç tarafından kullanılan araçtan oluşmaktadır. Hidrolik sistemle çalışan araç üzerinde bulunan üç döner fırça temizleme amelyesi sırasın: da gemi gövdesine yapışmakta ve üzerinde bulunan bir direksiyon yardımı ile dalgıç tarafından yönetilmektedir. Döner fırçalar tarafından gemi gövdesi üzerindeki yosun, midye ve benzeri canlılar temizlendikten. 
sonra su altı kemerleri ve TV kapalı devre yayını ile geminin su altı kesimi- nin temizlenmiş durumu gemi kaptanı veya sahibine kamarasında izlettirilmektedir. 


TiKP Tokat ve 
Isparta İl Örgütleri kuruldu 


ANKARA (ÖZEL) 
Genel Seçimlere katılmak için örgütlenme faaliyetlerini hızlandıran Türkiye İşçi Köylü Partisinin (TİKP), Tokat ve Isparta il örgütleriyle merkeze bağlı Bayram iç (Çanakkale) ilçe örgü tü de kuruldu. Yeni'ku rulan örgütler ` ' üye * kampanyası açtılar. 

Yeni kurulan il ve ilçı örgütlerinin yönetim &u rulleri şöyle, 

Tokat İl örgütü Yöne tim Kurulu; 

Ali Koçak (Başkan, öğrenci), Yusuf Koçak (esnaf), Ahmet Aslan (köylü), Ali Ergin (işçi), Eraslan Genç (PTT işçisi), Ali Kendigelen (Su tesisatçısı), Mustafa Aslan (İnşaat ustası) 

Tokat İl örgütünün adresi şöyle: Ç kenli Veteriner Cad. 44/B 

İsparta İl Örgütü Yönetim Kurulu: 

Mehmet Ali Tüfekli (Başkan, İşçi), Mustafa Barsbay (köylü), İbrahim Bozdemir (işçi), Osman Kartal (işçi), Tevfik Unal (öğrenci), Niyazi Tan (elektrikçi), Düzali Tunç (inşaat ustası). 

Isparta il örgütünün adresi şöyle: Bağlar Mah. 
2747 Sok. No.2 

Bayramiç ilçe Örgütü Yönetim Kurulu: 

Celal İmren (Başkan gazeteci), Rahmi Koner (terzi), Cemil Özçelik (köylü), Orhan Kayabaş (köylü), Hamza Karade- - niz (işçi), aE 

Bayramiç ilçe Örgütünün adresi ise şöyle: Kızılyar Cad. No: 4/2 


Yerel Yönetim 
Bakanı 


satışından elde edilecek gelirler Cumhuriyet 


Savcılıklarına teslim edilecek” 


ANKARA (AA) 

Yerel Yönetim Bakanı Mahmutözdemir, ele geçirilen stok malların mahkeme kararı ile satışından sağlanacak gelirin, mal sahiplerine değil, Cumhuriyet Savcılıklarına teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. 

Özdemir, dün belediye başkanlıklarına bir genelge göndererek, fiyatı, hükümet kararı ile belirlenmiş malların piyasaya sü- 


rülmeyerek stoklandığını, ` 


ya da resmi fiyatın üzerinden satıldığının saptanması durumunda, yerel yönetimlerin bu malları zaptetme yetkisi bulunduğunu belirtti. 


Mahmut Özdemir, ge-Adalet Ba- 


nelgesinde, kanlığının zoralımı ve yerel yönetimler eliyle mal 


satısları Kararıarının savcılıklar ve mahkemelerce en geç. bir gün içinde çıkartılması yolunda ge- 


rekli talimatı verdiğini hatırlattı, Fiyat artacağı için mal stoklayanlar 


hakkında da aynı işlemin yapılacağını söyleyen Bakan Özdemir, bu uygulama çerçevesinde, sadece gıda maddelerinin değil, ticareti yapılan her çeşit malın girdiğinin gözönün- de tutulmasını istedi. 
Bazı belediyelerin ele geçirdikleri | stoklanmış malları resmi fiyatıyla sattığını, fakat elde edilen geliri mal sahibine doğrudan aktardıklarını belirten Özdemir, bu durumda ,stokçu ve kara- 
, borsacının o kanunların gerektirdiği cezaya çarptırılmış olmadığını söyle- 


Pancar taban fiyatı 
730 kuruş 


olarak belirlendi 


ANKARA (ÖZEL) 

Bu yılki pancar alımlarında uygulanacak fiyatı Bakanlar Kurulu 130 

kuruş olarak belirledi. 

Pancar fiyatları ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin 

yaptığı açıklamada şunları belirtti: 


"Bakanlar Kurulunun önceki günkü top lantısında şeker pancarı destekleme fiyatı görüşülerek karara bağlanmıştır. 


"Buna göre 1978 yılın da 80 kuruş olan şeker pancarı taban fiyatı yüzde 62.5 oranında artırılarak 130 kuruş olarak saptanmıştır. Böylece 350 
bini aşan nancar üretici- 


İki paket Sana yağı 300 lira eder mi, diyorsanız, kuyruktakilere sorun. 
"İki paket yağ 300 lira” 

“İki 

liraya" 


nirle. Nasıl oluyor, 300 
lira diye hayret ediyo- 


SERDAR GÜRCAN 
ANYARA önünde kalabalık. Sıra falan yok. Kimi oturuyor, kimi ayakta. Daha 
“ne kuyruğu bu" diye sormadan, bıkmışlar belli ki bağırıyorlav. “Yağ kuyruğu, Sanayağı kuyruğu" 

Biz de kuyruğa katılıyoruz Kaça dağıtıhyor yağ diyoruz. 


Tansa 


paket diyor 


yağ 30U biri si- 


ruz. "Bakın diyor, ben ayakkabı o tamircisiyim. 
Serbest meslek de gitsin. 
Adım Mehmet Durucan. 
5 tane çocuk ellerinizden 
öper. Gün ağarmıştı geldiğimde, şimdi saat 12. 
oldu. Halâ buradayım. 
Daha ne kadar bekleyeceğim bilinmez. İki paket Sana yağı için yakla- 


şık bir ışgunu sarfettim, Benim günlük kazancım 300-500 arası değişir. 
Yani bana iki paket yağ 
300 liraya geliyor. Diyeceklerim bu kadar"' dedi, 


Diğer yandaki bekleyene döndüm, ona kaça 


«patlayacak iki paket yağ 


diye ''memuruz biz arkadaşım. Konuşmaya yetkili değiliz. Bizim amirlerimiz var, Onlar anlatsınlar size'' dedi, 


sine bu destekleme fiyatı ile 12 milyar liranın üstünde gelir sağlanmış olacaktır. Bu miktar 1978 
yılı ile karşılaştırıldığın- da pancar üreticisinin gelirinin yüzde 52 dolayın- da artmış olacağı sapta- 


nacaktır., 


"1978 yılındaki 


yüksek destekleme fiyatı- 


nin etkisiyle pancar üretiminde de artış beklenmektedir. Böylece 1978 
yılında 8 milyon 836 bin ton olan pancar üretimi 


bu yıl 9 milyon 300 bin tona çıkabilecektir." 

Öte yandan dün top» lanan Bakanlararası Ekonomik Kurul, yağ darlığıyla buğday alımlarında prim uygulanması konusunu ele aldı. 


Askeri Savcı, Akay Ziraat Bankasını soymaktan sanık Cankoçak için ölüm cezası istedi 


ANKARA (THA) 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde, 24 Kasım 1978 günü Akay Ziraat Bankası Şubesini soyarak, 1 milyon 491 bin 
397 lira almaktan sanık 
Murat Cankoçak için askeri savcı esas hakkındaki mütalasını verdi. 
Askeri savcı, sanık Murat Cankoçak'ın TOK' nın 146/1'inci maddesi gereğince eylemine uyan suçtan dolayı "ölüm" ile cezalandırılmasını istedi. 
Askeri savcı, Cankoçak'ın Akay Ziraat Bankası soygunun- dan sonra, Çekoslovak yapısı sten benzeri bir silahla olaydan 40 daki- ka sonra Yenimahalle' de yakalandığını; aynı 


Buğday sapı uğruna 

bir kişi öldü 

DİYARBAKIR (THA) 

Silvan ilçesinin Sulubağ köyünde, buğdayla- ın saplarını toplayan 5 kişi . arasındaki münakaşa cinayetle sonuçlandı. 

Hayvanlarına yedirmek için sap toplayanlardan Selahattin Uludağ öldü, diğerleri cinayet suçundan gözaltına alındılar. 


Rüşvet alan 
Erzincan Tekel Başmüdürü tutuklandı 


ERZİNCAN (ÖZEL) Erzincan Tekel Başmüdürü Çetin Damcıoğlu 10 bin lira karşılığın- da Tekel'e işçi aldığı ge- 


rekçesi e tutukland: 


Murat * 


gün saat 13.00 sıralarında soyulan banka şubesinde yaptırılan yüzleştirmede de kamu tanıklarınca teşhis edildiğini ifade etti. 


Askeri savcı ayrıca sanik Zeki Koçak ve Veysel Macit'in eylemlerine uyan TCK'nın 169'uncu maddesi ile cezalandırılmalarını da istedi. 


Manastır eşrafından merhum Şahabettin Ön- 


kol, merhume Hediş Önkol'un oğulları, merhum Hafiz Alim Yavuz ve Şefika Yavuz'un damadı, Muhittin Önkol, Fethi önkol, emekli Albay Cevdet Yenertürk'ün çok sevgili kardeşleri, Neriman ve Memduha Önkol'un kayınbiraderi, Saadet Önkol'un kıymetli eşi, Nurettin, Metin, Yavuz, Oktay, Gülhediş'in sevgili babaları, Oya Önkol'un kayınpederi, küçük Ayça'nın büyükbabası, Fikret: Bülent, Yılmaz, Nükhet, Nejla, Gözen, Müceila önkol'un ; Naci ve Nedret tlhan'ın amcaları, Tunçdöken ailesinin eniştesi 


ALAABDDİN 
ÖNKOL 


(Manastır 1328) 


Í ral ine kavuşmu nazeşi 13 Ağu tos 1979 Pazartesi günü Beşiktaş Sinanpaşa Camiinde, kılınacak öğle namazına müteakip Edirnekapı, Şehitliğinde ebedi. istirahatgahına tevdi edilecektir. Tanrı mağfiret eyleye. 


AİLESİ 


vara Sorar 


kurmasını istedi 


ANKARA (ÖZEL) 

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan İslam ülkelerinin ortak bir savunma sistemi kurması gerektiğini savunarak "Başımızdaki hükümetler sayesinde NATO'da uşak gibi kullanılıyoruz' dedi. 

Erbakan dün Ankara' 
da yaptığı basın toplantısında bazı İslam örgütlerinin kendisine vermeyi kararlaştırdığı ödülleri almak üzere gittiği Suudi Arabistan'da yaptığı göre ilgili bilgi ver- 

i 


İslam. ülkelerinin kendi birleşmiş milletlerinin kurulmasını, kültür ve araştırma çalışmalarında işbirliği o yapmasını, İs lam ülkelerinin bir ortak savunma sistemi ve ortak pazar kurmasını, İslam dinarının müşterek para birimi olmasını savunan Erbakan, ancak bu yolla sömürü zincirinin kınlabileceğini söyledi. 


Bir günlük aksaklıktan 
İNİ sonuçlarının bildirilmesi sürüyor 
ANKARA (ÖZEL) 

1979 Üniversi telerarası Seçme Sınavının so nuclarının, adaylara pos talanmasına önceki gün başlandı, 15 Ağustosa kadar sürecek postalama işlemi sonunda sınav sonuçları ellerine geçmemiş olan adayların, Ankara'da ÙÜniversitelararası Seçme ve Yerleştirme Merkezi ne kimlik belgeleriyle birlikte başvurmaları ge rektiği bildirildi 

Universi telerarası Saç me ve Yerleştirme Mer kezinde kurulan' büroda ise sinav Sonuçlarının öğrencilere bildirilmesine devam ediliyor 

Bu arada buronun 


dünkü çalışmalarında bir aksaklık meydana 


geldi. Bu yüzden, başv ran 


üniversile daye 


şlirme Mer kezi Başkanı Vekili Prof Yaşar Yücel, büronun saat 7.30'dan itibaren sinav sonuçlarını öğrenci lere bildirmeye devam e deceğiniaçıkladiı 


kadar sürecek kayıtlardan sonra, adayların 7 Eylül günü test sma girecekleri bildirildi 


TUZSUZ DELİ BEKIR (Birden uyarır, bagırmaya başlar) Haayt, savulun ulan, Gomonister enformasyon söylüyor, Gördünüz mü anarşi- nin kaynağı nerdeymiş? Ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız. 

KARAGÖZ- Denize düşen yılana sarılırmış. 
Gördün mü Hacıcavcav, seninkiler, marş, söylemiyormuş, Tuzsuz Deli Bekir için can düdüğü çalıyormuş. 

HACIVAT— Aman Karagözüm, amma da büyüttün bu işi. Batı dünyasında böyle olaylara herkes güler geçer. Siyasal sorun olmak bir yana alay konusu olur. 

KARAGÖZ- Ulaan Hacıcavcav. , tepene bir inersem kalay borusuna dönersin, 

HACİVAT — İleri endüstri ülkelerinin vardığı hoşgörü aşamasından çok uzaktasın Karagöz. 


Amerika'da bayraktan don yapıp satıyorlar. 

KARAGÖZ (Vurur) Senii gidi mum bacaklı idare fitili kereta! Amerikalılar, Ruslar, bizim bayraktan don yapsa ilk önce sen giyersin. (yurur) 


HACİVAT- Yıktın “perdeyi eyledin viran, koşup sahibine haber vereyim heman, 


Meslek Liselerine giriş için aday kayıtları 13 Ağustos günü başlıyor 


ANKARA (AA) 


Endüstri meslek lise- eğerlendirilmesi 


leri, kız meslek liseleri rencilerin istek sırasına ve ticaret liselerine gir- göre meslek dallarına aymek isteyen ortaokul rılması işlemi Milli Eğimezunlarının aday ka- tim Bakanlığı tarafından yıtlarına 13 Ağustos yapılacak. 

1979 günü başlanacak. 


22 Ağustos tarihine 


u lama- 
ME yurulacak . 


Türkive Proletaryasının Yılmaz Savaşçısı Değerli Önderi 


. REŞAT FUAT 
BARANER: 


Ölümünün 11. Yıldönümünde mezarı başında anıyoruz 


12 Ağustos, TURKIYE 
saat 1100 İŞCİ KÖYLÜ feriköy PARTISI 


mezarlığı 


Uygulanacak testlerin ve öğ- 


'Vesi sonuçlarına göre öğrenrilerin girebilecekleri okullar ve meslek dalları da 1 Ekim günü du- 


ozaman İstanbul Il Örgütü 


—ğ— N 


12 Ağustos 1979 


Birinci Küme Yaş Grupları Puanlı Yüzme Şampiyonasının ikinci gününde 


5 yeni Türkiye rekoru kırıldı 


Yakacık 


Belediye Başkanı 


Bayram Demirkol Yakacık 


ya u 


WU 


İSTANBUL (ÖZEL) Kınalıada Su Sporları tesislerinde devam eden, Türkiye Puanlı yaş grupları yüzme yarışlarında 5 
yeni Türkiye rekoru kırıldı 
Normal 24 derece ol- 


ması gereken havuz suyu 
20 derecede idi. Buna 


rağmen yapılan dereceler oldukça iyiydi. 

Yasemin, Şehnaz, Suzan ve Sebla'dan kurulu Altay, 11-12 yaş grübun- da 4x100m 


Serbest'te 


4.49.66 ile, 11-12 yaş grubu ve Suat Turgut, Erman, Melih'ten oluşan fstanbul Yüzme İhtisas Erkekler takımı 4x100 m Bayrakta 4.46.27 ile, Neslihan, Elif, Arzu, Esra'dan oluşan Galatasaray 13-14 yaş grubu 4x 
100 metre serbestte 4.47. 


46 ile, Gökhan, Murat, 
Mehmet, Cenk'ten oluşan 13-14 yaş grubu erkek- 


4x100 metre Serbest Bayrak 13-14 yaş kızlarda 4.47.46 lle birinci olan; Neslihan Arzu Elif ve Esradan oluşan Galatasaray ekibi birincilik kürsüsünde madalyalarıyla... 


değerlendiriyor 


Süleyman Aytekin 


14-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan Yakacık Kültür ve Sanat Şenliği hakkında 


lerde Galatasaray 4x100 metre Serbestte 4.08.05 
ile ve 50 metre Kelebek 
10 yaş grubu Bayanlarda 
İzmir Altay'dan Arzu Özcan 0.39.17 ile yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldular. 

Rekorların kırıldığı dünkü yarışmalardan 


4x100 metre Serbest 12 yaş erkeklerde 4.46.2/ ile birinci olan İstanbul Yüzme ihtisas ekibi; Suat, Turgut Erman ve Melih Antrenörleri Çetin Canbolat ve idarecileri ile 


Belediye Başkanı Sayın Bayram Demirkol’ la bir görüşme yaptık. Aşağıda Demirkol" un şenlikle ilgili değerlendirmesini sunuyoruz, 


Belediye Başkanı Bayram Demirkol bu yu ikinci kez yapılan Yakacık Kültür ve Sanat Şenliği ile ilgili değerlendirmesinde düşünce özgürlüğünü kısıtlayan hareketlerde bulunan bazı grupları eleştirdi. Yukarda Demirkol yöredeki bir kahve toplantısında görülüyor. 


sonra yapılan puan sıralamasında Altay 360 ile 
birinci, Galatasaray 332 


yaklaşırken 


© Sayın Demirkol. 
şenliğin halkı birleştirici bir nitelik taşıyacağını özellikle vurgulamıştınız. Ancak şenlik- te çeşitli fraksiyonların listenmeyen davranışla-Irı görüldü. 


Şimdi meseleyi başın- dan ele alalım. Davetlilerimiz arasında İşçi Kültür Derneği, Yakacıklı Gençler grubu ve Anadolu Halk Kültür Derneği vardı. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi şenlik- te daha çok yerel ürünlerin sergilenmesini, kendi sorunlarımızın dile getirilmesini istedik. Örneğin çocuk yılı dolayısiyla öğretmenlere, öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemelerini önermiştim. Bu konuda pek başarılı olamadık. 


————— 


İşçi Kültür Derneği'nin sergilediği oyunları ele alalim. Bu oyunlarda televizyonu Amerikancı ilan ettiler. 
Hürriyet, Milliyet gazetelerine faşist dediler. Aslında akla karayı birbirine karıştırdılar. 


Biz iyi niyetle hareket et. 
tik. Yakacıklı gençlerin ülke sorunlarını dile getirmeleri ve kültür çalışmalarını sergilemeleri için onlara bir olanak tanıdık. Ama gerçekten şenlik birleştirici olmadı. İstenmeyen davranışlar görüldü. 
Bu durumu daha önceden görebilmiş olsaydık, böyle bir şeye izin vermezdik. 


© Sonüçta öyle bir durum çıktı ki, şenliğin her gecesi farklı bir siyasi gruba bırakılmış ol- 


- Aylık Sanat dergisi YABA 'nın ilk sayısı yayınlandı 


“YABA” adlı aylık düşün, sanat, edebiyat.yayın dergisinin 1 sayısı Ankara'da yayınlandı. 

Ankara'da çocuk oyunları oynayan Kardeş Tiyatrosunun yöneticisi ve Aydın Kita- 


bevi Yayın-Dağıtımın sahibi * 


Aydın Doğan tarafından çıkarılan dergi 16 sayfadan oluşuyor. 

Derginin ilk sayısında "Okuyucu ve Kitap" başlıklı bir ana yazı, Ali Değirmenliköy ün “'Yozgatlı'nın Kaputu" adlı öyküsü, çeşitli şiir- 


ler ve bazı yazarların yazıların- 


dan alıntılar yapılan bir “Harmanlama” bölümü yer alıyor. 

Dergide, “Yaba'ya emek verenler adına Aydın Doğan imzalı ve “Yaba'yı Sunarken" 


başlıklı yazıda dergiye bu adın verilmesinin nedeni şöyle açıklanıyor: 

“Yaba, yüzyıllardır Anadolu köylüsünün bir parçası olmuştur. Tarımsal alanda kullanılır. Harman savurmada ve benzeri çeşitli ekin işlerinde kullanılan, ağaçtan yapılma bir tarım aletidir. (...) Bundan böyle Yaba bu kez yazın alanında harmanlama yapacak; ürünü alabilmek için samanı savuracak. Düşün, sanat, edebivat, yayın dergimizin adı Yaba derken, gönül isterdi ki nüfusumuzun üçte. ikisini oluşturan, yediğimiz, giydigimiz her şeyde emeği, alınteri olan köylülerimiz, yazın yabasından ilgilerini eksik etmesinler." 


Çoban Ressamın Ankara’ daki sokak çalışmaları zabıfaca engellendi 


Bir süredir tablolarını Türk Sanat Galerisinde sergileyen Coban Ressam Süleyman Şahin, önceki gün ikincì kez Ankara Belediyesi zabıta ekiplerinin saldırısına maruz kaldı. 
Geçtiğimiz günlerde Çoban Ressamın Kızılay'daki Zafer Pasajının önünde yapmakta olduğu yağlıboya resim çalış- 


masını zabıta ekipleri engellemişlerdi. Önceki gün ise yine aynı bölgeye bağlı ekipler Türk-İş SanatGalerisinin önün de bulunan ''Çoban Ressamın Halk Sergisi"' yazılı bez afişi yırttılar. 

Sanatçı,bu tür davranışları çağ dışı olarak niteleyerek, baskıları protesto etti. 


Bir çelikişçisinin yaptığı resim, Kültür Bakanlığı “Sanat 78” sergisine seçildi 


Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında çelik işçisi olarak çalışan Fahri Çakırbaş' m üç yıllık uğraşının ürünü olan yağlı boya resimleri, Kültür Bakanlığı "Sanat 78" sergisine seçildi. 

1945 yılında Devrek'in 
bir orman köyünde doğan ve ortaokulu bitirdikten sonra işçilik hayatına atılan Çakırbaş, üç yıl önce açtiğı ve güç koşullar altında çalışan işçileri gösteren kişisel resim ser- 


Seçmeler Il Genel Dağıtım: 


gisiyle adını duyurmuştu. 


Tablolarının ilgi görmesi üzerine Çakırbaş mimari ve tarihi değeri Kültür Bakanlığı ve İstanbul Ünüversitesince kabul edilen Safranbolu'nun evlerini yağlıboya olarak resimledi. Üç yıllık uğraşının ürünleri olan bu resimlerle, ikinci kişisel sergisini açan Çakırbaş'ın bir yağlıboya 


resmi Kültür Bakanlığı Sanat >, 


78 Sergisine seçildi. 


u= 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


TUR.DA 
Cağaloğki 
Hamam 
Sok. No: 4, İstanbul 


du. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


— Bizim böyle bir amacımız yoktu. Biz çağdaş düşüncenin geliştirilmesi doğrultusunda uğraş veren, ülkedeki sömürü düzenine karşı çıkan her çeşit kuruluşa fikirlerini ifgde için olanak tanımayı uygun görüyoruz. Ancak,bu fikirlerin bir kültür şenliğinde halka nasıl ulaştırılacağının ölçüleri vardır. Halkı bölecek, birbirine karşı kışkırtacak hareketlere karşıyız. 


Bu arada CHP saflarındaki gençlerin de huzursuz olduklarını, umduklarını bulamadıklarını belirtmek gerekir. 
Parti içi hizipleşmeler gençlik içinde küskünlük yaratıyor. CHP'li gençlerin bir kısmı çeşitli fraksiyonlara gidiyorlar. O zaman CHP'nin her türlü düşünceye saygısı yanında, halkı bölen, iç-savaş kışkırtıcılığı yapan gruplarla arasında kesin bir sınır çizmesi gerekivor. 


©Şenlik sırasında çeşitli yuhalamalar ve sanatçılara karşı faşist' diye bağırmalar oldu. 
Şenliğin sağlıklı yürümesi ve demokrasi anlayışı bakımından bu tür davranışları nasıl değerlendiriyorsunuz? 


— Evet biz çeşit derneklere olanaklar tarıdık ama bunlar devrimci sanatçılari yuhaladılar. Solculuk adına herkese 'faşist' demek çok hatalı bir tutum. 


Bizim amacımız gençlerimizi kahve köşelerinden çikarmak ve sanatla uğraşmaları için onlara yol göstermekti. İşçi Kültür Derneği'nden ışçilerimizin dertlerini, sorunlarını dile getirmelerini istedik. Onlar işçilerle hiç ilgisi 


olmayan şeyler yaptılar. Sanki Türkiye'de işçi yokmuş gibi bize yabancı şeyler söylediler. Anadolu Halk Kültür Derneği'nin Anadolu folklorunu tanıtmasını dilerdik ama ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. Başka bir grup da şenliği sabote etmeye kalktı. 


Yakacık Kültür ve Sanat Şenliği halkı birleştirecek, ülkenin ilerlemesine katkıda bulunacaksa, buna uygun programlar yapacağız. Bundan sonra şenliği daha sıkı bir biçimde denetleyeceğiz. Yoksa kargaşalığın ve bölünmenin zararlarını yine biz çekeceğiz. 


© Bu yılki şenliğin deneyleri ışığında gele cek yıl nasıl bir çizgi izlemeyi o düşünüyorsunuz? 


—Biz halktan yana sanat eserlerinin sergilendiği bir şenlik yapmakta Kararlıyız. 
Bu konuda tarafsızlık sözkonusu değildir. O zaman şenlik programı bir dizi sıradan konserden oluşur. Böyle konserler de her tarafta veriliyor. 
Halktan yana bir sanat şenliğinde ülke sorunlarını vurgulamak, Türkiye'nin içine düştüğü bunalıma çözüm yolları gösterme yolunda katkıda bulunmak gerekir. Gerçek solun halkı birleştiren ve dostu düşmanı halka gösteren yönünü ön plana çıkarmak gerekir. 


Aydınlık gazetesinin bu yılki şenlikle ilgili eleştirilerini ve bu konudaki uyarılarını saygıyla karşılıyorum. 
Gelecek yıllarda yapacağımız şenliklerde çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Bu 


yolda bütün basınımızın yar- . 


dımlarını bekliyoruz. 


© Teşekkür ederiz 


Mehmet Esen ve Fuat Onan oyunun bir sahnesinde, 


Halk Tiyatrosu 


"Eşeğin Gölgesi” 


oyununu Ankara'da oynamaya başladı 


@Halk Tiyatrosunun Gençlik Parkında her gece 


sunacağı oyunlardan önce halk ozanları konserler verecek 


“Halk Tiyatrosu" Haldun Taner'in “Eşeğin Gölgesi" oyununu Ankara'da sergilemeye başladı. Gençlik Parkı Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunda her akşam Seyirciye sunulan oyun 29 Ağustosa kadar sürecek. Ayrıca oyunlardan önce her gün, tanınmış halk ozanlarının yer aldığı konserler düzenlenmiş bulunuyor. Gençlik Parkında ilk kez düzenlenen bu konserlerin ilgi görmesi bekleniyor, 


İki bölümlük müzikli güldürü “Eşeğin Gölgesi "ni Mert Egemen yönetti. Oyunun müziklerini Ahmet Önel, dekorunu Esat Tekand, kostümlerini Günay Akın ve Nihal Güngör yaptılar. 

Oyunda şu oyuncular rol alıyorlar: Sinan Bengier, Ertan Bilgi, Sema Töleğen, Mehmet Esen, Fuat Çiyiltepe, Hasan Yıldırım, Mert Egemen, Nihal Güngör, Orhan Aydın, Mehmet Karagöl, Sibel Bilgi, Fuat Onan. 


` 3- 


TANBEN 


$x100 Metre Serbest Bayrak 11-12 yaş kızlarda; Yasemin-Şehnaz-Suzan ve Sebia'dan oluşan Altay ekibi birinci oldular. 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Akdeniz Oyunları için açılan kampa geç katılan güreşçilerin seçmeleri bugün İstanbul, Mersinli Ahmet Tesislerinde yapıldı. Buna göre 14 Ağustostaki seçmelere katılmak’ için kampta kalacak güreşçiler belirlendi. 


Federasyon Başkanı Vehbi Emre' nin başkanlığındaki seçici kurul seçmelere katılabilecek güreşçileri şöyle belirtildi : 


Olaylar 


DÜŞÜNCELER 


Adının başına “sosyalist” sıfatını ekleyen Doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ne yapıyor? Kesinlikle aynı ölçüler içinde hareket ediyor. İnsanın fizik yetkinliğinin ölçülmesi emperyalist dönem kapitalizminin koyduğu kurallarla sürdürülüyor: Sporu yaygınlaştırma ve seçkin fakat tek yönlü insanlar yetiştirme. Sporu yaygınlaştırma, endüstride ileri gitmiş tüm emperyalist ülkelerde de başarılmış. 
Seçkin insanlar yetiştirme ise Nazi Almanyası'nın da savı ve amacıydı. Spor örgütlenmesini şöyle ya da böyle kurmuş ve sporu yaygınlaştırmış olmamız, uyguladığımız sporun niteliğini değistirmedikten sonra neye yarar? Seçkin insan, üstün insan yaratmayı amaçlamak ise bizi hangi sonuca ulaştırır? 

Eğitimin ve kültürün bir yanı olarak kabullenmek zorunda olduğumuz Spor ve bedensel etkinliklerden neyi eğiteceğimiz, ne tür bir kültürü amaçlayacağımız çok sağlam bir biçimde hesaplanmalıdır. Sporu yaygınlaştırmak ve seçkin düzeyde sporcular yetiştirmek başlı başına bir amaç olamaz. Her iki amacı da ancak sosyalist insanı yetiştirmek için ne biçimde kullanabileceğimiz üzerinde durmak zorundayız. Bu da emperyalist dönem kurallarını ölçü alarak yapılamaz. Eğitimin, sanatın, sporun, sağlık hizmetlerinin ve her türlü toplu hizmetlerin yaygınlaştırılmış olması toplumun sosyalist olduğunun ölçütü olamaz. 

Özgün bir eğitim, özgün bir sanat, özgün bir spor ile özgün sosyalist insan yaratılabilir. Özgün bir ahlak yaratılabilir. 

Fakat her şeyden önce doğal olarak o toplumda özgün bir üretim biçiminin temellenmesi gerekir. Nasıl köleci, feodal, kapitalist ve emperyalist dönemlerin kendine özgün bir üretim biçimleri olmuş ve bu özgün ürelim biçimleri üzerinde özgün bir sanat, kültür ve ahlak gelişmiş ise sosyalist üretim biçiminin de özgün sosyalist sanatı, özgün kültürü ve ahlakı gelişebilir. Onlara bağlı olarak özgün sosyalist spor, özgün sosyalist yaşayış biçimi gelişebilir. 

Günümüzün Sovyetler Birliği'nde bu özgün sanatın, kültürün, sporun, yaşayış biçiminin varlığını savlamak olanaksız 


Güreş seçme müsabakalarından bir görünüş 


Akdeniz Oyunlarına katılacak 


Kampa geç gelen güreşçilerin « ilk seçmeleri yapıldı 


52 kilo: Erol Kemah, Haydar Turan 
57 kilo: Ahmet Tiren. 62 kilo: İbrahim 
Yıldırım. 68 kilo: Ekrem Kör, Esat Metin. 82 kilo: Ömer Suzan, Mustafa Suzan, Osman Gazi Sayın, 90 kilo: Aslan Arslan 100 kilo: Şamil Öztürk, Polat Aydın, Vedat Ergin, Ağır: Mustafa Sezen, Kenan Ege 

SERBEST: 52:Aslan Yılmaz 62 kilo Nurettin Kurt, Halil Akgün, Ağır: Hüseyin Çokal, Arif Çetin. 


uanla ikinci,313 puanla Ftanbul Yüzme İhtisas üçüncü olurken sırasıyla karşıyaka 262, Tuborg Yüzme o İhtisas 134, ODTÜ 54, Adalar Su Spor 44, DSİ 16 puan aldılar, 
Türkiye 


i Puanlı yaş grupları yüzme yarışları bugün yine 

E saat 15'te Kınalıada Su 

Sporları Tesislerinde ya- 


pılacak müsabakalarla sona erecek. 


ni 


GREKO—ROMENDE 


Ali Gür Beden Eğitimi öğretmeni 


Doğu Bloku ülkeleri sporda hangi ölçüyle har 


kitle 
Özlenen bir iki yıldız yerine birçok yıldızın doğması da olasılık kazanacaktır. 


Musa Sezer a a e 


Lig maçlarının başlamasına daha zaman var. 


Takımlar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Kamplar- da hocalarının gözetiminde temel çalışmaları tamamlayan takımlar, özel maçlarla müsabaka formlarını kazanmaya çalışıyorlar, Özel maçlar- da alınan sonuçlar takımların gücüne ölçü olamaz Çünkü bu maçlar ileriye dönük denemeleri kapsar, 


Antrenörlerimiz bütün dünyada uygulanan 


çalışma medotları ile takımlarını özenle hazırlamaya çalışırken, futbolcular da yaşantılarını buna göre sürdürürlerse daha yararlı sonuçlar alınır. 

Olanakları bol profesyonel kulüplerimiz hazırlıklarını bu yolda sürdürürken amatörlerimiz ne yapıyor acaba? Onlar da futbol sezonlarını açtılar. ama sahaları dahi yok... Maddi olanakları da çok kısıtlı. Haftada bir iki gün çalışma izni verilen sahalarda sınırlı saatlerde çalışmak zorundalar. 

Amatör kulüplerimiz ihtiyaçlarını, eksikleri- 


yıllar boyu dile getirmişlerdir. Buna karşılık 


Spor yetkilileri bu dilekleri vaatlerle geçiştirme yolunda adeta yarışmışlardır. Öyle görülüyor ki, yöneticilerin çabalari bir iki yıldız çıkarmak amacına yönelmekten başka birşey değildir. 
Bunun için de imtiyazlı kişi ve kuruluşlara olanak sağlamakla uğraşıyorlar. 


Profesyonel olsun, amatör olsun şimdiye ka- 


dar tüm spor dallarında çıkan yıldızlar genellikle amatör kulüplerde yetişmiştir. Bu kulüplerin güreşimize de önemli katkısı olmuştur, Fatih Haliç İdman; Kasımpaşa Ankaragücü Zirai Donatım vb. birçok amatör kulüplerin güreş takımlarında ülkemizin en büyük şampiyonları yetişmiştir, Yaşar Doğular, Celal Atikler, Çoban Mehmetler, Gazanfer Bilgeler, Ali Yüceller ve birçokları 


bu gibi takımlardan doğmuştur. 
Sorumluların amatör kulüplere eğilmeleri sporuna atılacak ilk adım olacaktır. 


Saha tesis olmadıkça da sporun kitleye ya- 


yılmasına olanak yok, Lüks tesislere paydos diyerek basit, ucuz saha ve tesisler yapımına yönelmek, bunları da bir temelle askıya almayıp kısa zamanda hizmete açmak gereklidir. 


eket ediyor? 


Amaç sadece madalya kazanmak olunca bu amaca ulaşmak için her yol denenir. İşte, Doğu Alman gülleci İlona Sulupione (Solda) 1977 Avrupa Atletizm sampiyonasında doping yaptığı için diskalifiye edildi. Avrupa Şampiyonu Rus Nadeshda Tkatschenko da doping 


yaptığı icinlsağda) diskalifiye edildi. 


denecek kadar güç. Ancak bugün uzun boylu bir araştırmaya gerek duymadan şu genellemeyi yapmak mümkün: Tüm yaygınlığına ve geniş kitlelere ulaştırılmasına rağmen Sovyetler Birliği'nde sosyalist sisteme özgün bir müzikten, resim- den, genel olarak sosyalist sanat ürünlerinden ve sosyalist anlayışta bir spor felsefesinden söz etmek olanaksız. Sosyalist, sisteme özgü, ilk bakışta, ilk karşılaşmada yerine oturtulacak bir özgünlük hiç bir alanda oluşmuş değil. Çok okunması, çok sayıda sanatçının, çok sayıda sporcunun bulunması, ya da bunların kaynağı olan şu kadar çok elekrik enerjisi, bu kadar çok çelik üretimi vb. vb. değildir belirleyici olan. Belirleyici olan genel yönelişin nereye doğru olduğudur. Sosyalizm düz birbiçimde ekonomik kalkınma yöntemi değildir ki. Tüm kendinden önceki bilgi ve teknolojiden yararlanarak, üretim deneylerinden yararlanarak daha ileri bir üretim biçiminin oluşturacağı daha ileri bir kültür, daha ileri bir toplum yaratmak 


olacaktır amacı. O toplumu meydana getiren insanların sınıflı toplumun koşullandırmalarından giderek kurtulmalarını sağlamak olacaktır. Fakat Sovyetler Birliği' nde toplumun temeli olan bu üretim biçimindeki geriye dönüş o üretim biçiminin henüz yaratmadığı üst yapı kurumlarının da giderek yozlaşmasını getirdi. Bu yozlaşmaya spor anlayışındaki yozlaşma da katıldı. Egemenliği altındaki ülkelere de aynı olguyu yansıtınca ortada yalnizca emperyalist dönem kapitalizminin korkunç bir rekabet üstüne kurulu spor anlayışı kaldı. Rekabet, yarışma, üstün insanlar, tek yönlü insanlar, harcanan insanlar, giderek uyutulan ve yönetilen.yönlendirilen, koşullandırılan, kitleler, yığınlar. 

Ölçüler bu biçimiyle benimsenince, adının başına “sosyalist” sıfatını koymuş ülkeleri, sporda atılım yapmış ve başarılı olmuş örnekler diye sunuyoruz! 

Ölçüler böyle olunca, sosyalizmin de, sporun da sahlesini, yanlışını, yozunu gözden kaçırabiliyoruz! 


* 12-Ağustos 1979 


Aydınlık 


Afgan gerillaları... 


(Baştarafı 1. Sayfada) için fülke çapında- yeni önlemler aldığı ve Devlet Başkanı Nur Muhammet Taraki'nin Baskanlık makamını başkent Kabil dışında bilinmeyen bir yere naklettiği gelen haberler arasındadır. Taraki, daha önce de böyle bir yola başvurmuştu. 


Gerilla kaynakları Ta- 
« taki'nin "'yer değişikliği" yapmasını, düzenleyecekleri yeni saldırılara bağlıyorlar., Bu Xaynaklar, geçen hafta, sonunda meydana gelen ve 4 saat süren ordu içindeki çarpışma- 
* ların Sovyet MİG uçakla- 
+ rı ve tanklarıyla ''bastırıl- 
| masının"' Taraki hüküme- 
| ti için geçici bir "başarı" 
* olduğunu belirttiler. 
Gerilla kaynakları, ülkenin yarısını, özellikle 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


GHP'li dört belediye 
|! başkanı, Aykut Deren'in 
 İSDEMİR'i silahı sağ 

teröristlerin elinden kur- 
| tardığını söyleyerek, işçiler arasında barış sağ- 
' layarak üretimi artırdığını kaydettiler. 
DANIŞTAY 
YÜRÜTMEYİ 
DURDURMA KARARI 


Bu arada, 
Başhukuk Müşaviri Bilgi Seçilmiş'in buradaki görevinden alınarak kurulmakta olan Sivas Demir Çelik İşletmeleri ikinci dereceli Hukuk Müşavirliğine atanması ile ilgili karar Danıştay'dan döndü. Danıştay bu ka- 


rarla ilgili olarak "yürütmeyi durdurma" karanı aldı. 

Bilindiği gibi, Bilgi 


Seçilmiş'i öldürtmek amacıyla İSDEMİR'de işten çıkartılan üç işçiye Çelik-İş Sendikası Şube Başkanı Ali Ulukanlıgil tarafından beşyüzer bin liralık bono verildiği 


17.00 HABERLER 


1705 LOREL HARDY 


de kırsal bölgeleri denetimleri altına aldıklarını, Kabil'i Moskova'ya bağlayan karayolunu sık sık kesebildiklerini ifade ediyorlar. 

Öte yandan ülkedeki yabancı diplomatik misyonlarda önlemler ahnmaya başlandığı, diplomatların çarpışmalarda zarar görmemesi için ülke dışına taşınmaya başlandığı bildirildi. 

BULGARİSTAN'LA 

İLİŞKİLER 

Bulgar resmi "BTA" ajansının bildirdiğine göre Bulgaristan'ı resmen ziyaret etmekte olan Afganistan Dışişleri Bakanı Şah Veli 11 Ağustos günü Devlet Başkanı Todor Jivkov ile görüştü, Görüşmelerin konusu hakkında bilgi verilmedi. 


Hataylı Belediyeler ... 


haberleri basın yoluyla kamuoyuna yansımıştı. 
Bu olayın duyulmasın- dan sonra ise Bilge Seçilmiş görevinden ahrarak Sivas Demir Çelik İşletmeleri emrine verilmişti. Bu arada Danıştay'a başvuran Seçilmiş karara itiraz ederken, İSDEMİR Müessese Müdürü Deren'i suçlamıştı. 


Niğde” den 
Irak” aelma gönderilecek 


NİĞDE (THA) 
Niğde'den Irak'a el- m gönderileceği bildirilf 
Niğde'den Bağdat'a giden bir heyetin bu konuda anlaşma sağlaması üzerine, ilk parti yollanacak 10 bin ton elma Irak'a gönderilmek üzere hazırlanmaya başlandı. 


1730 TATİL SİNEMASI: Yönetmenliğini Ron 
Winston'un yaptığı ve başrollerini Robert Wagner, Marry Taylor Moor'un paylaştıkları "Ora- da Ayakta Durma" adlı film yayınlanacak, 


19.00 MR. MAGO: 


19.45 İFTARA DOĞRU 19.58 YEŞİL TÜRBE: Bursa'nın tarihi yapıtlarından olan Yeşil Türbe tanıtılıyor. 


2030 HABERLER 


21,15 GECEMİZ: Nejat Uygur'un sunuculuk yaptığı programa katılan sanatçılar, Nilgün Atılgan, Can Etili, Meral Zeren, Kazım Okan. 
Programda ayrıca, Nevzat Açıkgöz ve Yıldı- 
-nm Yanılmaz'dan "Zıt Kardeşler" adlı kısa üldürü ve Levent Kırca, Toto Karaca, Huusi Kentmen, Ali Şen, Nubar Terziyan, Ergin Özbasmacı'nın katıldığı müzikli oyun-güldürü 


yer alıyor. 


22.15 BUGÜNÜN KADINI HELEN: Kocası- nın erim bir kadınla ilişkisi olduğunu öğ- 


renen 


elen kendini haklı çıkarmak için çev- 


resinden destek bekler, Bu desteği göremeyince bunalımlar geçirir. 
23.00 HABERLER 

23.15 ATLETİZM: Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak olan Balkan Atletizm Şampiyonasından görüntüler ekrana yansıtılacak, 


TRTI 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

09.02 Gençlikle Gelen 

10,02 Tatil Sabahı 

12.00 Kısa Haberler 

12.02 Radyo Tiyatrosu 

13.00 HABERLER 

15.01 Türk Hafif Müziği 

15.45 Tûrküler 

16.30 Türküler ve Oyun Havaları 


08.00 Açılış 

08,02 Gün Başlıyor 

09.40 Türküler Geçidi 10,00 Çocuğun Dünyası 11.30 Turistik değerlerimiz 13.00 HABERLER 

13.30 Şarkılar 

14.00 Gülmece Dünyası 14.20 Türküler Geçidi 17.00 Türküler 


TRT3 


97.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.03 Müzik Şöleni 10.00 Unutulmayanlar 11.00 Ünlü Yorumcular 12.36 Piyano Soloları 14.00 Müzik Söyleşileri 14.30 Pazarda Pazara 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


21,00 HABERLER 
22.02 Spor Dergisi 22.32 Sizin Seçtikleriniz 23,00 HABERLER 
23.30 Bizden Sesler- 


Bizden Besteler 
00.02 Sevilen Eserler 00.55 Günün haberlerinden özetler 
01.00 Kapanış 01.05-05.00 Gece Yarısı 


18.00 Sanat Tarihi 18.30 Yurttan Sesler 19.00 HABERLER 
19.30 Haftanın Olayı 20.30 Açık Oturum 21.30 Diskoteğirnizden 22.00 Solistlerden seçmeler 
23.00 Caz Dünyasından 23.30 HABERLER 
23.55 Kapanış 


16.15 Pazar Konseri 

17.06 Çay Saati 

19.45 Saz Eserleri 

21.30 Dünya Şarkı Söylüyor 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23,00 Ses Ustaları 

24.00 Samanyolu 

01.00 Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür! 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN; 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


İstiklal Marşına saygısızlık... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rın, Kurtuluş Savaşımızı inkar ettiklerini bildirdi. 

Bu arada;İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünün kapanışı dolayısıyla düzenlenen törende de İGD'liler ve Halkın Kurtuluşçuları * İstiklal Marşını söylememe kararı aldılar. 

İGD: "İSTİKLAL 
MARŞINI SÖYLEMEK BURJUVA KUYRUKÇULUĞUDUR 

İlerici Gencler imzasıyla ODTÜ'de bir pano asan IGD, İstiklal Marşının söylenmesini burjuva kuyrukçuluğu olarak değerlendirdi. Panosunda ÖTK yöneticilerini de eleştiren İGD, "İlerici Gençler olarak bizler burjuva kuyrukçuluğunu reddederek Enternasyonal Marşını haykırdık. Bu, yapılması gereken doğru devrimci bir tavırdır"' dedi. 

“Olaya karşı gelişen tepkileri "Burjuva basını- nın bu olay üzerine başlattığı yaygara" olarak niteleyen İGD, panosunda daha sonra şu görüşlere yer veriyor: 

"Bu, gerici güçlerin ODTÜ için neler düşün- 


PTT'de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) dının ters takılması nedeniyle fişlerdeki imzaların karışması üzerine, odacıların işleriyle ilgilenen memur Necdet Çeviker küfrederek Reşat Aygen’ e fişleri yeniden tanzim etmesini söyledi. Çeviker, Aygen'in bunun kendi görevi olduğunu hatırlatması üzerine odacıya saldırarak kolunun kırılmasına sebep oldu. 

Bu arada odaya gelen şef Nazım Alaçamlı'nın önünde de memur saldırısını sürdürdü, Aygen'in kolunun kırıldığını gören Alaçamlı, şikayette bulunmasının kendisinin aleyhine olacağını söyleyerek, odacıyı hastaneye 
gönderdi. Hastaneden 10 
günlük rapor alan Aygen, işten atılmaktan korktuğu için hiç bir yere şikayette bulunamadı, 

Öte yandan odacının şikayette bulunmasından korkan şef Nazım Alaçamlı ile memur Necdet Çeviker'in, kolu kırılan odacı hakkında "'üstüne karşı gelmekten" zabit tuttu kları söyleniyor. 

Olay üzerine basına bir demeç veren Memurlar Derneği (Mem-Der) İstanbul Şubesi Başkanı Feyzullah Öztürk "PTT' de keyfi baskıların, derebeyliğin, ortaçağ uygulamalarının hâlâ sürdüğünü" söyleyerek Necdet Çeviker ve onu koruyan şef Nazım Alaçamlı hakkında idari kovuşturma açılmasını istedi, 


"SORUŞTURMA 
SIRASINDA 
MEMURLARA 
BASKI YAPILIYOR" 


Öte yandan, Ulaştırma Bakanı Güneş öngüt' e bir mektup gönderen "Mem- DerPTT'de sürdürülen soruşturmalarda santral memurelerine baskı yapıldığını bildirdi. Mem-Der'in:, Öngüt' e gönderdiği mektupta Şu açıklamalara yer verildi: 

“İçlerinde Nurettin Erçin'in de bulunduğu yetkililer santral memurelerine baskı yaparak korkutmaya çalışıyorlar. 
İfadeleri, çalışanlardan, "Siz yazın bize verin" diye almıyor, kendileri anlatılanlardan bu önemli değil, şu önemli diyerek istediklerini yazıyor ve farklı anlama gelebilecek bir dil kullanıyorlar. 

Memurlara Mem 
Der üyesi misin, Mem-Der'ini elebaşısı kim?" 
gibi sorular sorulduğu, ODTÜ'de okuyanlara, Tuncelili olanlara farklı muameleler yapıldığı belirtilen mektupta, bu tür uygulamalara son verilmesi, sorumluların görevden alınması, soruşturmanın müfettişlerce sürdürülmesi ve PTT çalışanları üzerindeki baskılara son verilmesi istendi. 


KAYIP—H.Ü Beytepe" 
den aldığım kimlik kartı- mı kaybettim. Hükümsüz - dür. 

Kekil EROL 


KAYIP— Çankaya Nüfus Dairesinden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Saime EROL 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3. 


Cağaloğlu - İstanbul Tel: 265244 
İdare Tel: 26 5437 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


düklerini rezilce kusmasıdır. Başka bir şey değil. Şu anda görev OD-Tü'ye duydukları kini bir anda kusuveren gerici güçlerin bütün tezgahlarını açığa vurmaktır." 

ÖTK yönetiminin buna sırt çevirdiğini ileri süren İGD, sözlerine şöyle son veriyor: 

“İlerici Gençler olarak bizler böylesi bir duruma karşı mücadele edecek, görevlerimizi eksiksiz yerine getireceğiz." 


HALKÇI 
DEVRİMCİLER'İN 
PANOSU 

ODTÜ'deki CHP'li gençlerin panosunda ise bazı kişilerin bağımsızlığımızı simgeleyen İstiklal Marşımız Çalınırken, yurtseverliğin asgari koşulu olan saygıyı göstermedikleri, hatta başkalarını da saygı duruşuna karşı çıkmaya zorlamaları yadırganacak bir olay olarak değerlendirdi. 
Halkçı Devrimci Gençler imzasıyla asılan panoda,bu olayın toplumda ODTÜ öğrencileri için yaratılmak istenen - kuşkuları besleyici bir kaynak olduğu belirtiliyor. 

DGB'NİN PANOSU 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) taraftarı gençler ise astıkları panoda, İGD ve Halkın Kurtuluşu taraftarlarının İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmamalarının, yurtsever ODTÜ gençliğinin değil, bir avuç revizyonistin tutumu olduğunu belirttiler. DGB'nin panosunda şu görüşler yer alıyor. 

"İGD ve Halkın Kurtuluşu, bu tutumlarıyla paslanmış anti-komünist silahlarını ateşlemek üzere Türkeşlere barut sunmuşlardır. Bugün Türkiye işgal altında olsaydı ancak o zaman İstiklal Marşı oyasaklanıp halk işgalci devletin marşını söylemeye zorlanabilirdi. İşte İGD ve Halkın Kurtuluşunun tutumu, emperyalistlerin bu tutumuyla özdeştir." 


BELOVACIKLI'NIN AÇIKLAMASI 

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Hasan Belganki, ODTÜ'de mevana gelen olayla ilgili olarak "Halkımız adına ortaya çıktığını savunan birkaç sorumsuz kişi, bu hareketleriyle Ulusal Kurtuluş Savaşını inkar çizgisine düşmüşlerdir. 
Bu gibi kişiler ulusların kurtuluşuna ülkelerin bağimsızlığına karşı suç işlernis hükümlülerdir"' de- i. 

İstiklal Marşının ve bayrağın Ulusal Kurtuluş Savaşının yarattığı değerler olduğunu belirten Belovacıklı, "Ulusal Marş söylenirken ayağa kalkmayanları sözde suçlayarak kimsenin kendine siyasi çıkar sağlayamayacağınısöyledi. 

Belovacıkh, "Emperyalizmin ve faşizmin sözcüleri ulusal değerlerimize sahip çıkamazlar"' şeklinde konuştu. 

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Böâlovacıklı, demecini şöyle tamamladı. 

"Biz CHP gençliği olarak tüm dünya halkları- nın kardeşliğinden yana olduğumuz kadarıyla bağımsızlıkçı ve yurtsever tavrımızı da yaşatmayı gerekli sayarız, Ulusumuzun değer yargılarına ulusal birliğimizin simgelerine karşı işlenen suçları ve suçluları affetmeyiz." 

DYFİŞ GENEL 
BAŞKANININ 
GÖRÜŞÜ 

Türk-İş'e bağlı DYF-İŞ Genel Başkanı Şerafettin Akova, ODTU'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak, "Sayısal durumları ne olursa olsun, bu affedilmesi olanaksız suçu işleyenler şiddetle koğuşturulmalı ve layık oldukları biçim- 


de Oo cezalandırılmalıdırlar" dedi. 
TABLACI'NIN 
TELGRAFI 


DGBF Genel Başkanı 
Ali Tablacı da Bülent Ecevit, Necdet Uğur, Nihat Özer'e ODTü olayları ile ilgili birer telgraf gönderdi. Telgrafta Ali Tablacı şunları söyledi: 

"ODTÜ'de 8 Ağustos günü açılış toplantısında bir avuç Rus beslemesi ve Halkın Kurtuluşu çeteleri İstiklal Marşını engellemeye çalışmışlardır. 
Biz Devrimci Gençlik Birlikleri (o Federasyonu olarak bağımsızlığımızı ayaklar altına alan bu vatan haini tutumu protesto ediyoruz. 'Yaşasın 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Rusya', 'Rusça eğitim" 

diyen İGD, şimdi de milli marşımızı kendi ülkemizde engellemeye çalışıyor. İGD'ye ve onun 

sırtını dayadığı Rusya' ` ya karşı Mücadele' etmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz." 

DEVRİMCİ 
MADEN-İŞ'İN 
AÇIKLAMASI 

Bu arada Devrimci Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Öztürk de ODTÜ'de İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan İGD' lilerin tutumunu protesto ettiğini açıkladı. 
Yapılan açıklamada şöyle deniyor: "Onların tutumu bizi şaşırtmadı. 
Meydanlarda "Yaşasın Rusya', "Yaşasın Brejnev' diye bağıranlardan başka ne beklenir? Uşaklardan , milli kurtuluşçu nerede görülmüştür? Emperyalizmin ücretli hizmetkarlığı ile milli baımsızlık çelişmez mi? 
stiklal Savaşımıza saygısızlık edenler Rus sosyal-emperyalizminin Türkiye'deki uzantılandır. Bu bakımdan Orta Doğudaki bir avuç serseri mayının İstiklal Marşımıza olan saygısızlığını anormal karşılamıyoruz. Bunlar hükümette bulunanlar dahil herkese ders olmalıdır." 


ATATÜRK 
EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜNDE 
ALINAN KARAR 


İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde 1978- 
1979 hızlandırılmış eğitim döneminin sona ermesi nedeniyle yapılan törende İGD ve sahte solcular İstiklal Marşını engellemek için karar aldılar ve bu konuda propaganda yaptılar. Buna rağmen öğrenciler tstiklal Marşını söylediler. 

Törende bir konuşma yapan İstanbul Eğitim Enstitüsü Müdürü, öğrencilerin kararlılığı sonucu öğrenimin aksama- dan bitirildiğini belirterek aynı kararlılığın sınav döneminde de gösterilmesini istedi. 

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde hızlandırılmış eğitim dönemi sınavları 27 Ağustos günü başlayacak. 


ODTÜ'DE ARAMA 
YAPILDI 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı jandarma birlikleri, dün sabah 8.30 sıralarında OD-TÜ'de geniş bir arama yaptılar. Arama sonunda 3 kişi gözaltına alındı. 

Önce bölümler arasındaki yolları kesen birlikler, yurtlardan bölümlere pastaneye ve spor salonuna giden öğrencilerin üzerini arayarak kimlik kontrolü yaptılar. 
Kontrol sırasında bir süredir aranan Zafer Müstebaoğlu adlı öğrencinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. 

Daha sonra gruplara ayrılan jandarma birlikleri, fakülte binalarına girdi ve ÖTK'nin bulunduğu binayı kuşattı. Bu arada ÖTK'nin bildirileri ile duvar panolarına daelkondu. 


Aramalar sona erdikten sonra jandarma geri çekilmeye başladı. 
Bu sırada haklarında ihbar bulunan iki kişi daha gözaltına alındı. 

Jandarmanın geri çekilmesinden sonra bir grup öğrenci yurtların önünde toplanarak aramayı protesto etti. 


AYAĞA KALKMAYAN 
BAZI ÖĞRENCİLER 
"HATA YAPTIK" 
DİYOR 

Bu arada, İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmayan bir grup öğrenci, THA'ya yaptıkları açıklamada, "Sayıları ikiüçü geçmeyen kişiler oturun dediler, biz de oturarak Ulusal Marşı dinledik. Yanlış olduğu kanısındayız”" dediler. 

Ayağa kalkmayan grup içinde bulunan bir öğrenci şöyle dedi: 

"Ulusal Marş başladığı zaman ben ve yanımdaki arkadaşlarımın hepsi ayağa kalktık. Daha sonra sayıları iki-üçü geçmeyen kişiler oturmamızı söylediler. Biz şaşırdık. Oturduk, yıne ayaga kalktık. Aynı kişiler bunun üzerine 'oturun' dediler. Şaşkınlık içinde kaldık bir an. Oturarak Ulusal Marşı dinledik. Yanlış olduğu kanısındayım" 


Olayı gerçekleştirenlerin çoğu, kuşkusuz bilinçsizcesine davranan ve bazı fraksiyonların etkisi altında kalan gençlerdir. 

Ama, elebaşıların bilinçli davrandıkları, Türkiye'nin bağımsızlığını yıkmayı hedefledikleri de gerçektir. Enternasyonaliz- mi, Sovyetler Birliği'nin çıkarlarını savunmak olarak gören ve Türkiye'yi “emperyalizmin kırılması gereken zayıf halkası” ilan eden İGD'nin işin başında bulunması 


bunu gösteriyor. 


Bu durumda, olayı "basit bir çocukluk" olarak göstermek isteyen Cumhuriyet yazarı İlhan Selçuk'un da, adeta korkunç bir şebekenin marifeti sayan Tercüman yazarı Nazlı Ilıcak'ın da doğruyu yazmadıkları ve kasıtlı davrandıkları açık- 


tır, 

İlhan Selçuk, İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığı kınamamaktadır. Entermasyonal Marşının söylenmesini ise, karşıt güçlere koz verdiği gerekçesiyle eleştirmektedir. Selçuk, "Batı ülkelerinde Amerikan Bayrağından don üretildiğinden” söz ederek, gençler adına hoşgörü talep ediyor. 

Nazlı Ilıcak ise, İstiklal Marşı konusundan çok, Entenasyonal Marşı'nın söylenmesiyle ilgileniyor. Ilıcak, bir grubun eylemini tüm ODTÜ'ye mal ediyor. Hatta Tercüman yazarı bununla da yetinmeyerek, geçmişte yurdun çeşitli yerlerinde ve ODTÜ'de, Amerikan emperyalizmine karşı verilen mücadelelerin bu olaya yol açtığını iddia ediyor. (Tercüman yazarı, başyazarımızın ve gazetemizin isimlerini zikretmeyi de unutmamıştır.) 

Bize kalırsa, Cumhuriyet yazarı da, Tercüman yazarı da ODTÜ konusunu yorumlamadan önce şu sorulara cevap ver- 


W melidir: 
W l; 


sorular... 


ODTÜ'deki olay, “karşıt-güçlere 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koz vermenin" ötesinde, doğrudan doğ- NN 


ruya ulusal onurumuza karşı girişilmiş bir olay değil midir? Her yurtseverin, her devrimcinin bunu kınaması gerekmez mi? 

2. Olayda, Sovyetler Birliği'nin teorileri doğrultusunda, vatan ve ulus kavramlarını reddeden, ana görevi Sovyet çıkarlarını kollamak olarak gören, mesela bir İGD'nin çabası yok mudur? İGD, İGD' nin fikirlerini savunduğu TKP ve nihayet Türkiye'deki Sovyet faaliyeti bilinçsiz 


midir? 


doğrul 


lar mı? 


nış mıdır? 


5. İlhan Selçuk'un olaydaki "ulusal onur” sorununu örtbas etmesiyle, Nazlı Ilıcak'ın anti-emperyalist mücadeleye saldırması bir paralellik arzetmiyor mu? 

6. Missouri zırhlısı 1946'larda davul zurnayla karşılanmasaydı, Ilıcak'ın pek beğendiği DP döneminde Amerikan etkinliği zirveye varmasaydı, AP iktidarları Morrison politikasını sürdürmeseydi, okullarda emperyalist kültür yerine ulusal ve demokratik bilinci geliştiren bir eğitim yürütülseydi, örmeğin 1950' lerden sonra kurtuluş savaşımızın anti- emperyalist niteliği örtbas edilip, bu savaş sadece bir Türk-Yunan kapışması olarak gösterilmeseydi, İGD adlı örgüt bugünkü gibi bir eyleme girişmeye cesaret 


edebilir miydi? 


7. 1960'lı yıllarda Amerikan emperyalizmine karşı verilen mücadeleyi karalayanlar, bugün İstiklal Marşı'na gösterilen saygısızlığı eleştirebilirler mi? Kim ulusaldır? Örneğin 1968'de, Amerikan Haberler Merkezi'nde yani Ankara'nın göbeğinde dalgalanan Amerikan bayrağını indirip yerine ay-yıldızlı bayrağı çe- en devrimciler mi, yoksa o dönem iktidarlarını alkışlayan bugün de aynı çizgiyi sürdürmekte inat eden Ilıcaklar mı? 

Dediğimiz gibi, işine gelenin olayları işine geldiği gibi çarpıtması doğru bir 


yöntem değildir. 


Tavas Belediye Başkanlığı seçimi bugün yapılıyor 


ANKARA (THA) 

CHP ve AP'nin büyük önem verdiği Denizli'nin Tavas ilçesi belediye başkanlığı seçimi bugün yapılıyor. 

AP'li Belediye Başkanının ölümü üzerine yapılan seçimde, AP'nin adayı Tahir Uslu, CHP'nin adayı ise İsmail İyilikçi. 
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3. Amerika'da dahi olsa, ulusal bayrağı eğlence konusu haline getirenler toplumun çok küçük bir azınlığını oluşturmuyorlar mı? Kaldı ki, ulusal ilerleme Itusunda birçok sorunu bulunan ve ezilen bir ülke olan Türkiye'yle, Amerika' nın durumu farklı değil midir? Ayrıca, Amerikan ulusunun tarihinde söz gelimi "Bağımsızlık Savaşı"" gibi sahip çıkılacak demokratik değerler yok mudur? Ve bu değerler, gelecekte de, insanlığın gelişme- si doğrultusunda hiç bir rol oynayamaz- 


4. Hoşgörüyü, katılmadığımız bazı fikir ve davranışlara tahammül etmek anlamında ele alırsak; ODTÜ'deki gençlerin bilinçsizliğini dostça bir uyarıyla eleştirebiliriz. Ancak, eylemin perde arkasın- da İGD gibi bir kuruluşun bulunduğunu ve bu kuruluşun fikirlerini pek ala bilen bir yazarın, yoksul bir ulusun onuruyla ilgili bir sorunu "Amerikan bayrağı" ve "don" benzetmeleriyle örtbas etmeye çalışması, hoşgörü gösterilecek bir davra-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KAYIP— Ehliyetimi, oto ruhsatımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan es kisi hükümsüzdür. 

Nedim CEVVAL 


KAYIP— o Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ali TURNACIOĞLU 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Bossa'da gözaltına... 
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olarak niteleniyor, işbaşına gelen işçilerin de çeşitli mazeretler ileri sürerek direnişi sürdürdükleri iddia ediliyor. Eğer işçiler işbaşı yapmazlar- sa haklarında kanuni işlem yapılmak ve tazminatsız ve ihbarsız olarak işten atılmakla tehdit ediliyor. F 

Bunun üzerine ve can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle TEKSİF Sendikasının da araya girmesiyle fabrika pazartesi gününe kadar kapatıldı. Bu süre içinde işçilerin izinli sayılması kararlaştırıldı. 

İŞÇİLER NE DİYOR? 

Serbest bırakılan işçiler kendileriyle görüşen muhabirimize bu olayların hatta direnişin 5 kişinin işten atılmasıyla sınırlı olmadığını, DİSK Tekstil ve Türk-İş TEK-SİF mücadelesinin bir devamı olduğunu söylediler. Bir işçi direnişin üç kişinin geri alınmasından sonra sona ermesi gerektiğini belirtti ve "'Ama bazı kişiler işçiyi sonunda kendi sendikal emellerine alet etmek istediler. Bunun sonucu olarak da arkadaşlarımız dipçiklendi, gözaltına alındı", dedi. Bir başka işçi de "Sendika başkanımızı yanımızda görmek istiyorduk. O da bizimle birlikte gelmeliydi" diyerek Tekstil yöneticilerini eleştirdi. 

Bu arada görüştüğümüz TEKSİF Genel Sekreteri Zeki Polat da özetle şöyle konuştu: "Bu olay uzun bir zamandan beri hazırlanmaktadır. Uzun zamandır devam eden terörü son 15 gün daha da artırmışlardır. 
Bu eylemle de işçiyle askeri karşı karşıya getirdiler. İşverenle görüştük, pazartesiye kadar işçiler izinli sayılacak. 


Olaylar, o İstanbul'da üç kişinin vurulması da, İstanbul'da banka soygunu da Adana'daki son gelişmeler de Rıdvan Budak'ın sorumluluğu altındadır. O gelmiştir, basın toplantısı düzenlemiştir, bu olaylar meydana gelmiştir. Onlar, bile bile 500 kadar işçinin milyonlar tutan tazminatını devrimciyiz diyerek kaybettirmeye çalıştılar. 

"Olayların diğer bir nedeni de işverenin işçileri zayıf düşürme çabalarının bir parçasıdır. 
Daha önce de işçiler, ustalar dövülmüştü. Neden Ahmet Yeterşans'ın kardeşi dövülünce bu olaylar oluyor? 

TİKP'NİN 
AÇIKLAMASI 

Öte yandan TİKP Adana Merkez İlçe Başkanı Sadık Boral da BOSSA Fabrikasında sahte solcuların işçileri direnişe sü- 


İlaç... 
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pamuk sattığı söyleniyor. 

AP tarafından desteklendiği belirtilen Savatlı' nın yöneticiliği döneminde ÇUKOBİRLİK 'te keyfi davranışlarda bulunduğu, MC iktidarına dayanarak sahte kongreler düzenleyerek yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, bu yolla ÇUKO-, BİRLİK'te küçük çiftçilerin söz sahibi olmasını engellediği söyleniyor. 

Üreticiden elde ettiği ürünleri tüketiciye aracısz devretmekle de yükümlü olan ÇUKOBİR. 
LİK'te, Savatlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde, elde edilen yağların tüketici yerine aracılara satıldığı da ifade ediliyor. 

Bu arada Savatlı'nın, ÇUKOBİRLİK dergisin- de MC hükümetinin propagandasını (o yaptırdığı, dergide Türkeş'in ve MC yönticilerinin yazılarına yer verildiği söyleniyor. 

Bilindiği gibi, 1977 
seçimlerinde Adana'da AP milletvekilliği için aday adayı olan Savatlı' nın Adana'ya 30 kilometre mesafedeki çiftliğine önceki gün baskın yapılarak piyasada yokluğu çekilen ve hayati öneme sahip stok edilmiş ilaç ele geçirilmişti. Daha sonra da yine Savatlı ailesine ait Reşatbey Mahallesin- deki bir eve baskın yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, stok edilmiş halde bir kamyon dolusu ilaç daha ele geçirdiler. İlaçların piyasa değeri ise 15 mil yon lirayı buluvor. 
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.SALDIRDIKLARI" 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


rükleyerek jandarma dipçiği ile karşı karşıya getirmesini eleştiren bir açıklama yaptı. Boral, açıklamasında şu görüşlere yer veriyor: 

"İşçilerin serbest iradesiyle sendika seçmelerini karanlık emelleri için kullanmaya çalışan Rus yanlısı revizyonist ve sahte solcular aynen MC döneminde MHP'li komandoların yaptıklarını yapıyorlar. Son bir ay içinde onlarca işçi yaralandı, TEKSİF yöneticileri saldırıya uğradı. Yüzlerce işçi can güvenlikleri olmadığından çıkış aldılar. 

"Çukurova'da yıllardır zorbalığın temsilcisi MİSK idi. Faşizmin geri- 


Kemal Ilıcak... 


(Baştarafı 1. Sayfada) fımdan dava açılmıştır. 
Yargılama sonunda, İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi 977/49 esas ve 977/366 sayılı kararıyla,bu yayının sorumlularn "UÇAK RÜŞVET İDDİALARINDA ADIMI ZİKREDEREK ŞEREF 
VE HAYSİYETİME gerekçesiyle mahkum etmiştir. ` 

"Bu karar Lockheed olayı ile uzak yakın hiç bir ilgim olmadığının bagımsız yargı organınca tespit ve tescilidir. 

"Lockheed uçak firması ile hiç bir ilgim olmamasına ve bu konuda mahkeme ilamı bulunmasına rağmen, adımın yeniden o çeşit iddialar- da yer alması üzücüdür Haberinizin, iddiaları yüzünden mahkum olmuş basın mensuplarının tezviratlarına dayandırılması. dürüst habercilik ilkelerine aykırıdır. Basın Ahlak Yasası ile bağdaşmaz. 

"Bu açıklamamın, gazetenizin (o yayınlanacak ilk nüshasında, aynı sayfada aynı puntolarla yer almasını rica ederim." 


lemesinden sonra MİSK* in görevini Tekstil üslenmiştir. Tekstil içindeki revizyonist ve sahte solcu gruplar fabrikada anarşiyi (o kışkirtiyorlar. 
Rus Yeni Çarlarının karargahı haline gelen bu sendikadan işçiye hiç bir hayır gelmez. DİSK'e bağlı Tekstil'e karşı mücadele Rusya'ya karşı ülkemizin (o bağımsızlığını savunma mücadelesidir.” 


"BOSSA direnişin- de sıkıyönetim yetkililerinin de işçileri dipçikleyerek dövmelerini ve yaralamalarına yol açan bu anti-demokratik tutumlarını protesto ediyoruz. 


Delege isteleri bugün askıdan indirilecek 


ANKARA (AA) 

14 Ekim Pazar günü 
yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçtebir yenileme, Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve milletvekili ara seçimleri için 5 
Ağustos günü askıya Çikarılan siyasi partilerin aday yoklaması seçmen kütükleri, bugün askıdan indirilecek. 

Siyasi partilere ilişkin delege listelerine, ilgili parti üyeliği bugün saat 17.00'ye kadar itiraz edebilecekler. 


Bucak: 


(Baştarafı 1. Sayfada) Hükümetin bu konuda yeterli önlemler almadığını da söyleyen Urfa-Milletvekili Bucak, Başbakan Ecevit'ten alınan ve alınacak olan önlemleri TRT'den halka duyurmasını istedi. 


Bizim şehitlerimiz 


Bahara ulaşan 
Kökleri derin 
Halk toprağın 


ağaçlar gibidir. 
mi derin ın bağrında 


Apocu katiller tarafından 

3 Temmuz 1979 günü şehit edilen 
partimizin seçkin önderi TIKP Gaziantep İl Başkanı 


ZEKi HOCA'YI (ÖN) ANIYORUZ 


12 Ağustos 1979 


TİKP İl Merkezi saat:15.00 
Kaptanpaşa Çıplağı sok. 19/2 Şişhane 


Konuşmacılar: 


Gün Zileli (TiKP Merkez Komitesi, 


Mustafa Ön (Babası) 


Üyesi) 


Ahmet ön (Kardeşi) Aydınlık Korosu 


Ozanlar 


Türkiye işçi Köylü Partisi istanbul il Örgütü 


1950 - 


1978 


Halkımızın değerli evladı ve Partimizin üyesi 


MHP'li katillerce kat 


ledilişinin 1. yılında 


mezarı başında anıyoruz Tarih: 13.8.1979 


Saat: 16.00 


Yer: Silivrikapı Mezarlığı Türkiye işçi Köylü Partisi Bakırköy İlçe Örgütü 


İLAN TARİFESİ 


Yurtdışı 
3 aylık 675 TL 
Gaylık 1350 TL 


1 yıllık 2700 TL DUENE 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL a 

, Ölüm (5 sütun/sat.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


VOS-0YEZZ 


Ayaklanan tarafın 

yapacağı en büyük hata, bir savaşı kabul etmesi ve ayaklanmaları bastırmakla görevli olan 


tarafın kuvvetli olduğu bir anda faaliyet göstermesidir Psikolojik amaçlar asiyi bu 


maceraya sürükler 


KURTULUŞA KADAR 
SAVAŞ MI 


“Kurtuluşa Kadar Savaş", "Ölmek Var Dönmek Yok”, "Kurtuluşa Kadar İleri"' gibi sloganlar Türkiye'de yaygın olarak görülüyor. 12 Mart döneminde bu sloganlarla hareket edenler, ağır bir yenilginin kurbanı oldukları gibi halkı faşizme karşı güçsüz düşürdüler, "Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri” kitabı incelenince, insanm aklına Galula bu sloganları duysaydı herhalde çok beğenirdi demek geliyor.Öyle ya, Galula'nın en çok üzerinde durduğu noktalardan biri rakiplerini en zayıf oldukları noktada mücadeleye zorlamak, onlara geri çekilme, manevra yapma imkanları bırakmamaktır. Hatta, Galula "'asiyi sürekli savaşmaya zorlamaktan" sözediyor. Bu durumda, bilinçsizce sürekli saldırı durumunda olmayı devrimcilikleri- nin bir işareti olarak görenler, Galula'nın teorisini uygulayanlar tarafından “kullanılacak iyi bir unsur" durumuna düşüyorlar. Zaten, bu gerçek 12 
Mart döneminde bireysel terör eylemlerinin önce Erik sonra ezilmesinden ve arada en büyük darbeyi halkın yemesinden de anlaşılmıyor mu? 


Git lo, sen hakkını helal et, seni şimdiye kadar, neyin sahibi etmişiz!... 


ÖZET m 

Ararat'tan göçmek zorunda kalan koçerler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler, Düzlük aslında Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmene karşı kullanmayı düşünür. Hacı Osman Beyle dostluk kurar, Kendi kızını ona verecektir, Hacı Osınan Beyin kızı Kevok'u da kendisi alacaktır. Düğün kurulur. Koçerler büyük tepki duyarlar. Rispi Safo siyah kuşak takar. Kevok' un nişanlısı Memdız öfkelidir. Kendisine yoksu; olduğu için varımsız olduğunu sanır, Oysa Kevok Memdiz'ı sevmektedir ancak babasına karşı gelemez. 


Gözünü Memdız'a verdi. Yakışıklı, çevikti. 
Deng-bej, Billur-van, Ser-şıvandı. Kevok'a akıl erdiremiyordu. Herkes Memdiz'a avrat olmaya can atarken, koca Osmanlıya varımlıydı... Varmıştı da. 
Ona bacak tutacaktı. Toprak başına! Anlaşılan sonradan görmelerdeki mal hırsındadır. Şal, herir derdindedir. 

Aklı koşup Ararat'a vardı. "Koçerlerin karanlığı ateşe verdikleri bir gecenin sabahında göç yola dizilmişti. Memdız başı çekiyordu. Öğle molasında avucunda bir kuş geldi, çocukların ortasına durdu. Kuşun kırık kanadını sarıyordu. Kuşun tüyü türlü renkteydi. Yeşil, turuncu, mor... Dağlara melil, mahzun bakardı. Çocuklar bağrıştı, "Memdiz, o kuşu bize ver!" 

Kendi Hacer Hanım'a mızirdamıştı. "Memdiız o kuşu bana versin." Kevok, "Git adımla iste, verirse senin olsun” demişti. Bağrışan çocukları aralayıp "Memdız, Kevok o kuşu kendine ister" demişti. Memdiz başını kaldırıp Kevok'a bakmıştı. 
Sonra da "Sıra olun, falınıza bakam, fal kime çıkarsa kuş onundur" demiş kendine de gizliden göz etmişti. Çocukları üçe ayırıp her öbekten birini bırakmış diğerlerini sayarak oyun dışı etmişti. 
Kendini bu geride kalan üçe katmıştı. Çocuklar Memdız'ın kendilerine oyun ettiğini anlayamamışlardı. Dördünün başına dokunarak bir bir saymıştı: 

RO VEKET 

MİZGİN DAKET 

HACE BEZİ 

CORTAN DIZİ 

LAVE PİRE 

KETE BİRE 

BİR MIRÇIOI 

CAV PELÇIQI 

Falı kendine rast getirmişti. Kuşu alıp yürüdüğünde, çocuklar şanslarına sövüp ardından gelirlerdi, yalvar yakar, 

—Gulember kuşunu bir de biz okşıyak derlerdi. Hepsine okşatıp çekildiğinde söz ortaya dökülmüştü: 

—Lo vallah bu kuş değildir, kuş sufatında bir peri kızıdır. 

—Ben bunu senden önce, bakışından sezmişim. 

-Gözleri ne renktir? 

—Siyah, 

—Mor, 

—Turuncu... 


Halk ile ayaklanmaları 

bastırmakla görevli olan taraf arasında bir engel vardır ve bu yıkılmalıdır. 


Bu da ancak kuvvet yoluyla 


yıkılabilir 


zorla yaptırılmalıdır 


tavsiyelerde bulunurken, sürekli ikili bir taktik uygulanmasını istiyor. A yaklananlara karşı şaşırtma ve baskı... Halka karşı taviz ve baskı... Hükümet kuvvetlerine karşı eğitim ve disiplin. 

David Galula'nın "Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri-Teori ve Tatbikatı" kitabında "Operasyonlar" başlıklı bölüm, "asi" diye nitelendirilen kişileri şaşırtma yöntemleri açısından özellikle ilginç. 


Galula bir operasyonu sekiz aşamaya ayırıyor: “1. Asi güçlerin yok 


“7. Bir partinin kurulması, 
“8. Son asilerin kaza- 


edilmesi veya defedilme- nılması veya tamamen 

si. baskı altında tutulması," "2. Statik birliklerin 

kullanılması, 


Kışkırtma 


6 ALULA'nın aşamalarında ilginç olan nokta, operasyonun ilk safhalarında asileri maceracılığa sürükleme önerileri. Galula şöyle diyor: 


"3. Halk ile ilişki ve halkın denetimini ele geçirme. 

“4, Asinin siyasi örgütünü ortadan kaldırmak. 

“5. Mahalli seçimler. 

"6. Mahalli liderleri deneme. 


—Böylesini hiç görmemişim. 

—Ben de.. 

—Şansım batsın, öyle delalı daha nerden bulam? 

Kevok, şenlenerek, 

—Gulember, ben dememiş miyim sana adımla iste, diye. 

—Hayf sana, kendi adımla istemişim. 

Kevok, muruzlanıp, 

—Bu da kuş mudur" demişti." 

Gülümsedi. Memdız tayı içeriye alıyordu. Babasının öksürüğünü duyunca geri çekildi. Karşıdan Uso geliyordu. 

Uso, Beyin ardından iki kat odaya geçti. Bey oturdu, Uso'ya tütün tuttu, Uso almadı. Beyin özü acılandı, 

—Gel lo, öyle yakın otur. 

Oturdu, yüzünü yere verdi. 

—Bey izin almaya gelmişim, niyetim Türkmene çobanlık etmektir, 

Uso'nun kendiyle küs, darginken izin istemesi- ne se di. Ayrılacağına da üzüldü. Er-geç, bütün Araratlı tek tek dağılacaktı. Kendini ıssız, lal birakıp gideceklerdi. 

—Aksilik etme, kal burada! 

—Bey, Memdız yokken o sürüyle baş edilmez. 

—Türkmende Memdız mı yanındadır? 


—Türkmende çobanlık kolaydır, derler. Sürü sabah götürülüp sonraki sabah köye vardırılırmış. 
—Sizi yad bilip hırsızlık etmesinler. 
—Ettirmeyiz. 
—Memdiız ne eder? 
—Bilmem Bey... İzin ver ve de hakkını helal et. 
—İzin senindir, hakkımı da helal etmişim. 
Beyin elini öptü yürüdü. Bey gözü ıslanmış kal- 
. Dış kapıda Hacer Hanım Uso'nun yolunu kesti, —Duyduklarımız doğru mudur Uso? 
—Doğrudur. 
—Kendi davarını gütmez, Türkmene çobanlığa gidersin öyle mi? 
—Burada bana ihtiyaç yoktur. 
—Uso, asıl sebep bu değildir. 
—Değildir, dedi yavaşça. 
Hacer Hanım'ın eline uzandı, —Hakkını helal edesin, —Gitlo, sen hakkını helal et, seni şimdiye kadar neyin sahibi etmişiz!... 
Memdız'a uğradı, beraber çıktılar köyden... 
Sonra ayrıldılar. Gide gide düze yutuldu, kayboldu. 


DEVAM EDECEK 


Halkayaptırılmak istenenler 


i ÇA Si kalmış ülke Kia 


` e Amaç halklâçetecilerin NX temasını kesmektir. . 
Bu da halkın denetlenmesi faaliyetini sürekli olarak yapmakla mümkündür ilkönce halktan rica edilmeli, sonra 


emredilmelidir. 


"Birinci aşamada ayaklanan tarafın yapacağı en büyük hata,bir savaşı kabul etmesi ve ayaklanmaları bastırmakla görevli tarafın kuvvetli olduğu anda faaliyet göstermesidir. Psikolojik amaçlar asiyi bu maceraya sürükler. Bu yüzden ayaklanan tarafa yöneltilecek propaganda buna uygun olmalıdır. 


“Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf, bir yörede birliklerini yoğunlaştırdıktan ve ilk harekatından sonraki kazancını kaybettikten sonra o yörede halk ile birlikte çalışmak ve halkın desteğini temin etmek amacında olduğunu açıklarsa, o yörede ayaklananlar baştaki kuvvet ve güvenlerini kaybederler ve bu suretle de ayaklanmaları bastırmakla görevli tarafa meydan okumaya: kalkışabilirler.” 


19 
Asi 


Savaşa zorlama 


CIA uzmanı ikinci aşama için de şöyle diyor: 

“Birliklerin, bütün seçilmiş bölgelere yerleştirilmesi çeşitli bölümlere ayrılmış olunduğu için bir anda yapılamaz. Bu devre içinde, ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın kuvvetlerini yoğunlaştırması, hareket- li birliklerin de o bölge- de faaliyet göstermeleri, statik birliklerin ufak gruplara bölünmesi uzun zaman alacağından ağır ağır gerçekleşebilir. 

"Bu durumda da ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın en fazla ilgilendiği nokta, bir önceki devredeki siyaseti devam ettirmek ve çetecileri en kötü bir zamanda tepki göstermeye teşvik etmektir. Bu noktanın üzerinde önemle durulmalıdır, çünkü çeteciler mücadeleyi bir kere kaybetmişlerdir ve halk ile ilişki kurmaktan mahrumdurlar. Onları (çetecileri) sık sık ziyaret ederek, bulundukları yöreden uzaklaştırma- ya çalışmalı veya onların etrafını çevirerek liderlerini en zıt olan şeye yani savaşmaya zorlamahıdır.” 


Kendileri için ihtiyat 


ALULA'nın bu alandaki yöntemi gayet basittir. "Rakip güçler maceralara zorlanmalı fakat dost güçler ihtiyatlı olmalıdır" CİA uzmanı şu öğütlerde bulunuyor: 


“Birinci devre zarfındaki operasyonlar genellikle askeri bir nitelik ar- 


zettiklerinden, sonuçta bazı zarar ve ziyanlara yol açması kaçınılmaz 


bir durumdur. 


"Bu nedenle de ayaklanan taraf, kendi cephesinden halk arasında ve ayaklanmaları bastırmakla görevli olan kuvvetin kendi içinde çarpışmalar çıkarmak için bazı kışkırtmalarda bulunabilir. 


“Halkın ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf kuvvetlerine boş yere gücenmesi bir yarar 


Asiyi en zayıf olduğu zamanda savaşmaya Zorlamak gerekir 


sağlamayacağından, bu taraf kuvvetlerinin, halka karşı olacak kötü muameleleri en az seviyede bulundurması gerekir. Ayaklanmaları (o bastırma harekatına katılan bütün birliklerin bu konuda iyice doktrine edilmesi gerekir, Asker tarafından yapılabilecek olan yanlış bir hareket eğer kamuoyu önünde iyi bir izlenim bırakacaksa ağır bir şekilde ve hatta halkın önünde cezalandırılmalıdır. Yapılan hatalı bir hareket herhangi bir zarar doğurmuşsa, hiç bir formaliteyi bekleme- den bunun tamir edilmesi yoluna gidilmelidir. 
“Ikinci aşamada gayretlerin askeri amaçlar- dan siyasi faaliyetlere çevrilmesiyle birlikte, bunun nedenlerinin ne olduğu ayaklanmaları bastırmakla görevli taraf kuvvetlerine (| anlatılmalıdır. Bu alandaki göretvlerinin neler olduğu kendilerine genel olarak açıklanmalıdır. 


“Ayaklanmaları bastırmakla görevli taraf, kuvvetlerini, meydana gelen değişikliklerden haberdar etmek için açık tartışmalar yapılmalıdır. 
Bu o gerçekleştirilebildiğinde, pratik amaçlar için kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Bu tip açık tartışmalara katılanların tepkilerine göre, lider ve komutanlar halkla en iyi bir şekilde çalışabilecek olanları seçerler, Bunun dışında kalan kimseler de, ayaklanmaların bastırılmasındaki askeri: harekatta kullanılırlar." 


Halkla temas 


Galula'nın yazdığı satırlarda, ülke halkı “düşman" olarak niteleniyor ve buna uygun önlemler ileri sürülüyor. Fakat, CIA uzmanı halkı etkilemek ve d'ıygularını saptırmak için çeşitli yöntemler de öneriyor: 

"Halk ile temas etmek, halk üzerinde bir kontrol sağlamak ayaklananların da, ayaklanmaları bastırmakla görevli olanların da ilk olarak karşılaştıkları harekattır. Halkın gelecekte- ki tutumu, bir savaşın patlak verip vermemesi- 


Silah hayranlığı 


Duvarları dolduran "savaşa devam '"'ub. gibi sloganlar sonunda isimleri silah biçimnde vazmava 
Padar vardı. 

Bu gibi eğilimler Galula'nın teorilerini uygulayanlarç hizmel ediyor 


ni belirleyecektir. Bu bakımdan, bu mücadeleyi kaybetmek hiç bir tarafın işine gelmez. 


“Mücadele veya çarpışma, yakın birzamana kadar ayaklanan tarafın açık kontrolünde bulunan ve halen de ayaklanan tarafın siyasi hücre örgütü yoluyla gizli olarak kontrol ettiği bölge- deki halkın tutumu yüzünden patlak verir. 


“Halkın çoğunluğu, ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafa sempati besleyinceye kadar herhangi bir işbirliği yapmaz. O yörede yaşayan kimseler bu tarafla temastan genellikle çekineceklerdir. Halk ile ayaklanmaları bastırmakla görevli olanlar arasında bir 


engel vardır ve bu yıkılmalıdır. Bu da ancak kuv- 


vet yoluyla yıkılabilir. Ayaklanmaları bastırmakla 


görevli olan taraf halka ne yaptırmak istiyorsa, bunu zorla yaptırmalıdır Fakat halka düşman olduğunu hissettirecek şe kilde muamele yapılmamalıdır. 


“Yapılması gereken şey, ilkönce halktan rica edilmeli, eğer olmazsa 


emredilmelidir. Halk birlikte ve birey olarak yapmış olduğu işler karşılı ğında mükafatlandırılmalıdır. 

“Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf, emir verdiği zaman halkın ayaklanan tarafla yüzyüze gelmemesi için nedenler ve mazeretler o bulmalıdır. Doğaldır ki, en kötü şey de emir vermek fakat uygulatamamaktır. Ayaklanmaları bastırmakla gö revli olan tarafın herhangi bir emir verirken gayet dikkatli olması ve verilecek olan emri hal- 


kın kabul edeceğinden emin bulunması gerekir,” 


Sopa ve havuç 


ALULA, halka karşı önlemler önerirken hem baskı, hem taviz yönlerini ele alıyor. 
"Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf, ilk önce işe halkın direkt olarak faydalanabileceği işlerden * başlamalıdır. Mesela, köyü temizleme veya yolları tamir gibi.. 

“Bu gibi yöntemlerle insanlar pasif olarak da olsa, askeri amaçlar için kullanılacak yolların inşasına katılırlar. Giderek köyün savunma kuruluşlarını yapmak, askeri müfrezelere taşıma yardımında bulunmak, halktan Kılavuz ve nöbetçi sağlamak gibi işler de yaptırılabilir.” 


Halkın denetimi 


CIA uzmanı David Galula'nm'alkm denetim altına alınmasıyla ilgili önerilerine gelelim. Bu öneriler, şüphe takip ve tek tek bireylerin her hareketinin gözlenmesi temeline dayanıyor: 

“Halkın kontrol edilmesi, açık ve etraflı bir sayımla başlar, Herkes ka yit edi.meli ve bir kimlik kartı verilmelidir. Her evi iyi bir şekilde Kontrol edebilmek icin her aileye hir aile cüzdanı ve rilmeli ve meydana gelecek, bir değişikliğin bil dirilmesinden de aile reisleri o sorumlu tutul malıdır. Bundan amaç nüfus sayısını öğrenmek değil, aile reislerine so rumluluk vererek onları da mücadeleye isler isle mez sokmak acısından yararlıdır 

Ayaklanan taraf so 


Çarpışmaya zorlandılar 


12 Mart döneminde öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla, Ulaş Bardakçı'nın resimleri görülüyor. 
Galula'nın teorilerini u; Ki onları güçsüz oldukları bir zamanda çarpışmaya zorladılar. 


Zaten kendileri de bu taktiği 


olaylaştıracak bir anlayışa sahiplerdi. Halk yığınlarından kopuk, 


sürekli saldırıyı öngörüyorlardı. Alita yanda, Kızıldere baskınının yapıldığı ev. 


Gy ara 


deriğğğğ 


m 


nuçları sabote etmeye çalışabilir. Mesela, köylüyü kendi elindeki kimlik kartını yırtmaya zorlayabilir. Fakat, bu doğacak korku yüzünden o kadar büyük bir vaveylaya neden olacaktır ki, bunun sonucunda asi bu taktikten vazgeçecektir. 
Asi, kendi elemanlarını da nüfus sayımında yazdırabilir. Bunu önlemek için de, her kimlik yazı- mi için aile dışından iki kefil istenebilir. 

“Sayım doğru olarak yapılmışsa, esaslı bir haber alma kaynağıdır. Mesela kimin kiminle akra- ba olduğunu öğrenmek gayel önemli bir bilgidir. 
Çünkü genellikle asiler kendi örgütlerine akrabalarını alırlar. Kimin toprağı olduğu, kimin olmadığını öğrenmek de yararlıdır. Kazançlar öğrenileceğinden, gezilerin «macı hakkında tahmin de yürütülebilir. 

“Amaç halkla çetecilerin temasını kesmektir. Bu da ancak halkın denetlenmesi faaliyetlerini sistemli olarak yapmakla mümkündür. 
Yörede çalışan personel halkın özelliklerini öğrendiklen sonra, doğal olmayan her harekeli farkedebilir. 

"Bu kurallar tamamen ve sistemli bir şekilde uy gulanmadıkça, hiç bir önemi yoktur. Pek tabiidir ki, bu kuralları çiğneyenler çıkacaktır. Bu durumda kuralları çiğneyenler derhal cezalandırılmalı ve halk durumdan haberdar edilmelidir. 

“Halkı o cezalandırma işi ayaklanmaları baslırmakla ilgili taraf kademelerini en fazla düşündü ren nokladır. Çünkü bu ciddi bir meseledir. Çözüm yolu alt yönetici lerin insiyaliline bırakıla 


Haklılık 


ALULA'nın önerileri, ideolojik güce karşı teknik gücü etkili bir biçimde kullanma hedefinden yola çıkıyor. 
David Galula, karşı çıktığı ve önlemler aldığı davanın haksızlığı ya da haklılığı ile hiç ilgilenmiyor. Bu durumda, tavsiyelerinin her yurttaşın adım adım izlenmesine kadar varmasına şaşmamak gerekir Ama dünyada böyle bir ortam yaratılamamıştır. Buna çok yaklaşılsa bile, haklı bir davanın üstünlüğü böylesine yöntemleri etkisiz bırakmıştır. 


YARIN: 
Halk için yapılan 


mücadele 


